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Yüksek hızda kayıt ile her anı keşfet 


Sadece çekme, GÖRÜNTÜLE 


Bir fotoğraf makinesinin gerçek kalitesi resim çektiğinizde değil, görüntülediğinizde ortaya çıkar. Olağanüstü yüksek hıza sahip 120fps'lik video 


kayıt özelliği, eşşiz anları yakalamanızı sağlar. Dilerseniz çektiğiniz görüntüleri 


yavaş çekimde izleyebilir ve en ince detayları bile inceleyebilirsiniz. 50 MP kamera, 


manuel focus, ISO 800 ve 3.0 inç geniş LCD özellikleriyle Vewiy, her durumda eşsiz 


3 mama — 
görüntüler yakalamanızı ve görüntülemenizi sağlar. Viewty'nin en etkileyici yanı ise, V | m WT! : 


aslında bir telefon olması... > i 
View the next technology 


5.0 MP Schneider-Kreuznach Kamera »e Manuel & Otomatik Focus » ISO 800 & Smartight e Yüksek Hız 120fps Video Kayıt » El Yazısı Tanıma & Düzenleme 


LG ÇAĞRI MERKEZİ 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 


deryaeroll&....com 

Selam.... Nip/tuckı çok merak ediyorum ama malesef izleyemiyorum. Zira kesik- çizik- kan gördüm mü fena oluyorum. Acaba tudorsda yaptığınız gibi nip/ tuckında uncut versiyonu e2'de yayınlayamaz mısınız? Gerçi bu uncut versiyon kesiksiz olacağı için aslında cut versiyon sayılır ama daha fazla kafanızı karıştırmayayım. 

CA: Bizim zaten kafamız karışık, rahat olun. 

GY: Aslında Uçarı Nazik Çapkın Utanmaz Tudor kısaltmasıydı o 


(İngilizce havası verince Ç, C oluyor tabii)... 


bathavaleyhald...com 

yha ben heroes in ikinci sezon tanitim filminde calan muzik cook gzl bna ismini werebilirmisiniz dergiyi we kanalı ilgi we sewgiyle takip ediyoruz dewamını dileriz 

GY: Size Dil Derneği'nin yazım kılavuzunu göndermek istiyoruz. 
Gerçekten üzdünüz bizi. 

CA: Kılavuzu boş ver bu arkadaşı hemen TDK'ya teslim edelim. 


aretkayacanld...com 

Benim sorum aslında sizin programlarınızla ilgili değil ama geceleri tekrarlarından izleyebildiğim için kanalınızı, hep sizin ekranlarınızda görüyorum. Şu kızlarını okutupta diğer babalara babalar kızlarınızı okutmazsanız ayıp diye selsenen nusaybinin bir köyünden amca var ya... (Nusaybindi inşallah, karıştırıyor olabilirim) İşte o amcanın kızı atletizimde türkiye 2.si mi ne olmuş, seneye 1. olmak istiyorum diyordu. Ama nerdeyse 3 yıldır hala aynı bant döndüğünden ben çok meraklar içindeyim. Acaba sonraki senelerde bu kızımız yerışlarda hangi dereceleri elde etti diye... ogrenmek nasıl mumkun olabilir? 

GY: Atletimizin son form durumunu merak etmiyorum ama o bandı arak yayından kaldıracağız, onu biliyorum. 

CA: Ben merak ettim, bizzat araştırmak isterim. 


sillybillyld...com 

Derginizin adı CNBC-e ama CNBC-e'deki her program dergide yer almıyor. 
Gündüzleri sabah yediden akşam saat altıya kadar acaba başka bir kanal mı seyrediyoruz biz? Niye derginizde gündüz kuşağındaki sunucular programlar yer almıyor. gnduz kuzu gece hırt durumu soz konusu adeta. 
ayrıca gunduzleri gece programlarının tanıtımı yer alırken geceleri bunun karsiliği soz konusu değil. sizce de tuhaf bir durum yok mu ortada? 

GY: Sevgili Silly acaba CNBC-e Ekonomi Servisi'nde çalışıyor olabilir 


mi? 


yerdenizgokmavild...com 

Ben artık clark kentin uçacana falan inmanmıyorum. Beşinci sezon tanitimlaranızda süpermen uçmayı öğreniyo diyip durdunuz, hemen her yeni bolumun tanitımında da ucacak deniyor ama bakıyorum hala esegini pardon güçlerini bir kaybedip bir bulmakla mesgul Clark Kent. Bir de bes sezondur süren dizide Clark hala 18'ini yeni bitirmiş durumda. Süpermen dediğin de ufalıpufalıp cebimize girecek kadar küçük olmaz ki... haksız mıyım Allah aşkına siz söyleyin. 

GY: Adam uçacak kardeşim, kolay değil öyle sabahtan akşama hemen öğrenmek. Bir de, Yer Demir Gök Bakır mı vardı? 

CA: Yerdeniz Bey haklı, uçamayacak bu kerata, dandik Süpermen bu, gerçekten isteyen uçabiliyor (bkz. Heroes). 


destroyald...com 
Ben sıkı bir heroes hayranıyım. Size bir kac sorum olacak. Heroes'in eski bölümlerinin e2 de türçe dublaj yayınlanacagı dogrumu? Ve birde yoru- 


Sizin kartınız urt dışında restoranlarda 
Orimdirim sağlıyor mu? 


Wings sağlıyor. 
Siz de Wings sahibi olun, yeni tatları, yıl sonuna kada yapacağınız seyahatlerde #10 indirimli keşfedin. 


axess Wings'e hemen başvurmak için: 
Wi N $ İsterseniz wingscard.com.tr'yi tıklayın, isterseniz 444 00 11'i arayın, 
| size en e DE nn e uğrayın. 


ZÜmeiYE MN m0 KOLAY 
URAN KARTI ği m in 
1 özetine yansıtılacaktır. 


mum var bence Sylar herşeye ramen başkan olacak sizinde peter hakkında dediginiz gibi (patlaması) bu onun kaderinde var ve kaderin önüne geçilemez. 

GY: Dublaj olabilir, bir bakalım. Kader meselelerine 


prensip olarak girmiyoruz. 


mkilikld..com 

dexter ne zaman ekranlara dönecek, ben seri katili artık ekranlarda görmek istiyorum. bu kadar beklediği yeter, artık kesime devam etmeli. 

CA: “Kesime devam” biraz vahşi olmadı mı? Hayır, gençlerin zihinsel gelişimi filan etkilenmiş olmasın. 
GY: Dexter bizim de favorimiz. Şubat'ta müthiş bir sezonla dönüyor. 


cutecutheadid...com 

Heroesun ikinci sezonu merakla bekleyenlerdenim. Lakin ilk sezonda benim kafama bir türlü yatmayan şeyler vardı. 
Mesela hiroyla Ando aralarında japonca konuşuyorlar. 
hiro birilerine derdini anlatacak kadar bile ingilizce bilmiyordu üstelik. İlerki zamandan gelen Hiro bile doğru düzgün konuşamıyor ingilizceyi...aAma öteki taraftan görüyoruz ki indistanda çolukçocuk, karı-koca, sokaktaki parktaki herkes ingilizceyi şakır şakır konuşuyor... 
Hindistanın ortalama refah düzeyi japonyadan iyi olmalı ki herkes bir dil bir insan, iki dil iki insan lafını destur edinmiş... Yoksa tam tersi bir durum mu söz konusu dersiniz... 
Japonlar güçlü oldukları için kendi dillerini yapımcılara dayatmış olabilirler mi??? hindistandaysa millet kendi derdinden böyle işlerle uğraşcak vakti bile bulamıyor olabilirmi? Siz nasıl karşılıyorsunuz bu dil problemini merak ediyorum. başıma bir şey gelmeden cevaplarsanız sevinirim. 

CA: 250 yıllık İngiliz sömürgeciliği sırasında öğrenmiş olabilirler mi acaba? 

GY: Logaritma cetvelini de ezbere bilir Hintliler. Tanrı, Kraliçe'yi korusun. 


brainjustbornld...com 

Ben bütün e2 çalışanlarına the orange couniry için teşekkür ederim.Son sınıf öğrencisiyim ve öss ye hazırlanıyorum.Bu stres li günlerimde orange country sayesinde mutlu olduğumu söyleyebilirim.Gerçekten mükemmel bir dizi sizlere bunun için teşekkür ederim.Okur yada okumazsınız bu beni ilgilendirmez ama bunları söylemek benim görevim... 

GY: Uyarmak da bizim görevimiz: Kapatın televizyonu 


biraz da dersinizi çalışın. 
CA: Açıköğretim için kaç puan gerekiyordu? 


fitnefucurfd...com 

Merhaba. Ukalalık olacak ama iki ay önce bu köşede bahsettiğiniz Amy Winehouse şarkısının adı “Im No Good” değil, “You Know I'm No Good”dur. Tabii “bilip bilmemek” sizin için önemli değilse buna ben birşey diyemem. 

GY: Demeyin zaten... 

CA: Hiç önemli değildi, ama öğrenmiş olduk... Azıcık hücre kaldı beyinde, onu şarkı adlarıyla çarçur ediyoruz. Yazık günah değil mi? 


iZ 6 cnEc 


j 


ii) 


/ Göl manzarasına karşı 
VIP konforu sunan tek yer. 
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Her etabı ayrı bir site büyüklüğünde olan Lagün'de, 1. etabın satışları tamamlandı; 2. etabın satışları hızla devam ediyor. 


: Peki nedir Lagün'ü bu kadar çekici kılan? 

İçinde 29 göl bulunan, Anadolu yakasının keyifli yaşam merkezi Lagün'de günün stresini atmak için ata binecek, eşiniz ve çocuklarınızla göl kenarında huzurlu yürüyüşler yapabileceksiniz. Lagün Otel Residence'ın sunduğu VİP hizmetinin keyfini evinizde çıkarırken doğanın güzelliklerini şehirden kopmadan yaşayabileceksiniz. Üstelik Lagün'ün modern bir mimari anlayışla tasarlanmış teras ve bahçeli evleriyle, müstakil villalarının hepsi göl manzaralı. 


Bu benzersiz hayatın bir parçası olmak isteyen herkesi en kısa zamanda Lagün'e bekliyoruz. 


İSTANBUL 
Peşin fiyatına 12 ay vadeli 


LİLYUM TERAS EV Örnek Ödeme Planı" 


Lagün'lü olmanın ayrıcalıkları: 


* İçinde 29 göl bulunan 70.000 m? yeşil alan İ PEŞİNAT | 19.800 YIL 

* Her eve 2 araçlık kapalı otopark Lagün'ün gelişim alanında; | ZAY SONRA | 39.500 YIL 

* 2 km yürüyüş parkuru * Evlerin de Lagün'ün butik oteli Lagün | AYLIK TAKSİT (2 yaya) | 4.000 YTL 

* Zen Club'ta fitness'tan yüzme havuzuna renkli Otel Residence'ın sunduğu babysitting, İ AĞUSTOS 2008* | 288.600 YTL aktivitelerle dolu bir sosyal hayat housekeeping, room service gibi pek çok Lagün Binicilik Kulübü İ TOPLAM SATIŞ BEDELİ | 396.000 YTL 

* 24 saat kameralarla izlenen güvenlik sistemi VİP hizmetinden yararlanma imkanı Anadolu yakasının en köklü felendirme imkanı, 

* Ortak alanlarda wireless internet erişimi * Su ve doğanın lüksünü sunan Wellness & SPA atlı spor kulübü Lagün'de hizmetinizde. 
Lagün Bahçeli Ev Ti z v Lagün Teras Ev 


Sinpaş Lagün'den 
Kazyatağı-Careldtr sadece 10 dakik& 


Satış Ofisi: (0216) 311 40 93 TEM Otoyolu Kartal-Samandıra gişelerinden çıkınız. 


> E 1 km sonra Lagün'desiniz. 
WWw.sinpasgyo.com.ir | www.sinpaslagun.com (Samandıra ve Lagün levhaları sizi yönlendirecek.) 
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CNBC-e'de meleklerin kanatları altında bol baharatlı bir yılbaşı gecesine hazırlıklı olun! Victoria's Secret'ın seksi modeller eşliğinde düzenlediği geleneksel moda gösterisi bu sene Spice Girls ve Seal'ın muhteşem performanslarıyla her zamankinden çok daha renkli, çok daha eğlenceli. 


lü üstü bir moda gösterisi deyip geçmeyin. Victoria's Secret'ın 12. defa 

Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosunda düzenlediği bu etkinlik 10 
milyon dolara mal olan görkemli bir şov. Tıpkı bir Oscar ya da Grammy ödül töreni gibi her sene merakla beklenen ve her sene sunduklarıy- la olay yaratan bir şov. Victoria's Secret firmasının “Melekler” adıyla anılan profesyonel modellerden oluşan sekiz güzel temsilcisi sadece ürünleri tanıtmakla kalmıyor, onlar için özel hazırlanan dekor ve kostümlerle podyumda bir kabare sergiliyor adeta. Her sene olduğu gibi bu sene de Seal ve Black Eyed Peas'ten Willi.am gibi ünlü sanatçıların eşsiz performanslarının sergileneceği gösterinin baharatı nereden geliyor, diyorsanız size bu geceyi kaçırmamak için bir neden daha verelim. Spice Girls tam on sene sonra ilk defa bu özel gecede sahneye çıkıp unutulmayacak bir konser verecek. Melekler sizi, 31 Aralık Pazartesi gecesi yeni yıla birlikte 


girmeye çağırıyor. 


GÖSTERİDEN NOTLAR 

15 Kasım'da sadece çok özel konuklara sunulan gösteriden dışarı sızan detaylar, yılbaşı gecesi yaşanacak heyecanın habercisi niteliğinde. 

Meleklerin kimlikleri: Bu göz kamaştırıcı gecede birbirinden ilginç kostümlerle podyumda boy gösterecek modeller arasında Heidi Klum, Alessandro Ambrosio, Selita Ebanks, Izabel Goulart, Miranda Kerr, Karolina Kurkova, Adriana Lima ve Marisa Miller yer alacak. Meleklerden Izabel Goulart açık sözlülüğüyle tanınıyor. Conan O'Brien ona programında ne tür 


EE 


YILBAŞI ÖZEL VICTORIA'S SECRET FASHİON SHOW 


bir erkekten hoşlandığını sorduğunda “senin gibi” diyecek kadar dürüst ve samimi. Ne de olsa Victoria's Secret'ın meleklerinden biri ol mak için yalnız güzellik yeterli değil. 

Firma bu ünvanı sadece dürüst, yardımsever ve özel hayatıyla diğerlerine örnek olan man- 


kenlere veriyor. 


Ünlü Konuklar: Gösteriye katılan ünlü konuklar arasında en çok ilgi çekenler, CNBCe'de yayınlanan Heroes ve Desperate Housewives dizilerinin iki güzel yıldızı Hayden Panettiere ve Eva Longoria oldu. Gösteriden sonra düzenlenen partide özel bir VIP kabinini payla- 

“şan ikili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getir. 
di: “Kesinlikle bulunduğumuz en eğlenceli moda gösterisiydi. Seal ve Spice Girls harikaydı.” 


Aşıkların düeti: Meleklerden Heidi Klum, müzisyen kocası Seal'la birlikte You're 

My Angel, You're My Girl adlı şarkıyı seslendirecek. Heidi 


Klum bu romantik düet için USA 


A 
Ge 


EOPLPALI, 


emeller 


İstinye Park * Kapalıçarşı 


YILBAŞI ÖZEL VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 


Today'e yaptığı açıklamada o anda gözünün başka hiç kimseyi görmediğini, sadece ikisi varmış gibi hissettiğini söyledi. Kocasının yeni albüm tanıtımı için de Wedding Day adlı parça- yı seslendiren Klum, eşine bundan sonra da konserlerde eşlik edip etmeyeceği sorulduğunda olumsuz yanıt verse de vokal performansı bütün salon tarafından ayakta alkışladı. 


Baharat Kızlar'ın dönüşü: Gecenin beklenen anı Spice Girls'ün on sene sonra ilk kez birlikte sahneye çıkmasıyla gerçekleşti. Kısa süre önce yeniden bir araya gelen İngiliz müzik grubu Spice Girls, 1996 yılında piyasaya çıkardıkları albümleriyle büyük başarıya imza atmış dünya çapında 55 milyon albüm satmıştı. Ancak sadece iki sene sonra dağılan grup herkesi hayrete düşürmüştü. Ünlü modacı Roberto Cavalli tarafından hazırlanan 2. Dünya Savaşı döneminin kıyafetleriyle sahneye çıkan Spice Girls üyeleri; Mel B, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C ve Geri Hal 


liwell eskisi kadar iyi olduklarını kanıtladılar. 
Aralarında özellikle Victoria Beckham'ın öne çıktığı konserde Baharat Kızlar da ufak bir mo- 


da gösterisi düzenleyerek şova tat kattı. 


Gecenin yıldızı Heidi Klum: Bu sene melekler önceki gösterilerini gölgede bırakacak kadar çeşitli temalarda kostümler sergileyecek. Ama sekiz model arasında en çok dikkat çeken Heidi Klum olacak. Büyük finalde Heidi, 360 derecelik dev bir kristal kar tanesine dönüşecek. 


4440375 
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* Aile Koruma Şifresi programınız yalnızca bir bilgisayarda kullanım içindir. Başka bir bilgisayara yüklemek istediğinizde, programı önceki kurduğunuz bilgisayardan kaldırmanız gerekmektedir. * Yazılımın etkin sorumluluğunda olup, TTNet, yazılımın kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hi 


ALE 
KORUMA 
DiFRESİ 


TTNET, YENİ YENİLİKLER DEVRİNİ AÇIYOR VE TÜRKİYE'DE TERTEMİZ, SAKINCASIZ iNTERNET DONEMİNi BAŞLATIYOR. 

TTNet'in ücretsiz sunduğu, kurulumu ve kullanımı çok kolay olan Aile Koruma Şifresi ile, çocuklarınız artık sizin belirleyeceğiniz zaman ve sınırlar içinde, sakıncalı sitelere girmeden internetten faydalanıyor. 
Aile Koruma Şifresi'ni www.ttnet.net.tr/aks'den kolayca indirin, hemen kullanmaya başlayın, içiniz rahat olsun. 


Aile Koruma Şifresi'ni kurmak ve kullanmak çok kolay! 

Tamamı Türkçe olan Aile Koruma Şifresi'ni, www.ttnet.net.tr/aks'den ADSL hizmet numarası, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek kolayca indirin. Dilerseniz önceden tanımlanmış standart ayarlarla, dilerseniz ailenize özel ayarlar yaparak hemen kullanmaya başlayın. Yardıma ihtiyacınız olursa 444 0 375 TTNet Çağrı Merkezi'ni arayabilir yada www.ttnet.net.tr/aks'den Aile Koruma Şifresi Kullanım Kılavuzu'na erişebilirsiniz. 


Aile Koruma Şifresi ile neler yapabilirsiniz? 
&) İçerik filtreleme: Çocuklarınızın sakıncalı sitelere ulaşmasını ve sakıncalı kişilerle 


iletişime geçmesini engelleyebilirsiniz. Filtreleme işlemini, programın içinde önceden tanımlanmış olan kategorilere göre kolayca yapabilirsiniz. 


Kişiye özel şifreleme: Zaman kontrolü ve içerik filtreleme işlemlerini, evdeki her kullanıcıya özel yapabilir, dilediğiniz zaman kendiniz için bu şifreleri kaldırabilirsiniz. 


TÜRKİYE'NİN İNTERNETİ 


Başvuru Noktaları: Türk Telekom Ofisleri / Türk Telekom Bayileri / TTNet Çözüm Ortakları (Casper » Crea * Datateknik e Elkotek * PTT » Sentim * Smile » Spintek » Vestel) 


ATC 


BAYRAM EKRANI 


/ Bayram fırsatı! 


) 
CNBC-e'de “Bayram Ekranı”, 20 ve 2İi Kasım | tarihlerinde “24” ve “Heroes” hayranlarına bulunmaz /( bir fırsat sunuyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek *- isteyenler için iki dizinin de tekrar bölümleri 


PN peş, peşe ekrana gelek — > 


ve Heroes dikkat gerektiren diziler. Bir bölümünü kaçırınca mutlaka arada kopukluk yaşanıyor. Aslında bölüm kaçırmanıza da gerek yok. Bu dizileri her izleyişte yeni bir detayı keşfetmek mümkün. İşte bu nedenle CNBC-e, bayramın ilk iki günü 24 ve Heroes maratonu düzenleyecek. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler 20 Aralık Perşembe günü 13:00'ten itibaren 24'ün son yedi bölümünü seyretme fırsatı bulurken, Heroes'un son al ü bölümüyse 21 Aralık Cuma 1 3:00'ten itibaren yayınlanacak. Geçmişe giden Hiro tarihi olması gerektiği gibi gerçekleştirebilecek mi? Maya ile Alejandro daha fazla kişiyi öldürmeden ABD'ye varabilecekler mi? Ya da Peter hafızasını geri kazanabilecek mi? 
Heroes bu sorularla başlamıştı yeni sezona. Bu altı bölümde, sorulara kısmen cevap bulacağız. 
Jack Bauer 6. günün başında Çin hapishanelerinden çıkarılıp bilgi karşılığında bir teröriste teslim edilmişti. Ancak Bauer Ame- 


rika'ya düzenlenen saldırıların arkasında aslında ona işkence eden terörist Abu Fayed'in olduğunu öğrenince ondan kaçmayı başarmış, CTU'yu da zamanında uyarmıştı. Bir süre sonra olayların arkasında bir başkası daha olduğu anlaşıldı: Hem de eski bir Rus generali olan Dmitri Gredenko. Dmitri elindeki bütün nükleer bombaları patlatmaya kararlı. Jack'in Dmitri'yi çok geç olmadan bulması gerekiyor. Dakika dakika, saniye saniye heyecan için Bayram Ekranı'nı ka- 


çırmayın. 


İkisi de Nikon. 
Başka söze gerek var mı? 
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DİZİ DOSYASI SABIKALI ZİHİNLER 


Gaius Baltar, Tanya Türner, Sylar, T-Bag ve Abu Fayed. CNBC-e ve e2 'de izlediğimiz en kötü beş karakteri, onları canlandıran oyuncular savunuyor. 


e19d& 


ak DİZİ DOSYASI SABIKALI ZİHİNLER 


ain, entrikacı, beyin koleksiyoncusu, hapishane kaçkını ve tabii ki terörist... 
İş kendi ırkına ihanete ya da kahra manlara işkence etmeye geldiğinde televizyonun kötü adamları üstlerine düşeni mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyor. Günü kurtarıyor, kızı kapıyor diye iyi adam olmanın değeri abarulıyor ama sonunda izleyiciye korku salan, diziye gerilim 


Robert Knepper 
Prison Break'te 
THEODORE 
“T-BAG” BAGWELL rolünde... 


denimiz: Pis homurdanması ve şaşılacak kelime haznesiyle bu katil ruhlu, ırz düşmanı ve faşist adam, kendi paçasını kurtarmak için binbir hileye ve enirikaya başvuruyor. Sonuç: Eli iki kez kopmasına rağmen hâlâ başıboş gezen bir adamdan her şey beklenebilir. “T-Bag'i yakalamanız mümkün değil” diyor, 47 yaşındaki Knepper ve ekliyor “Onu yakalamayı denemek tıpkı termometreden çıkan cıvaya el sürmeye çalışmak gibi”. 

T-Bag'in aslında o kadar da kötü olmadığına inanmamız için bir sebep verin... “Altıncı veya yedinci bölüm yayınlandığı sırada insanlardan o kadar çok e-posta aldım ki. 
Hepsi de Diziyi ilk izlemeye başladığımızda senden nefret ediyorduk ve ölmeni istiyorduk. Şu an hâlâ ölmeni istiyoruz, fakat artık senin için üzülmeye başladık” diyordu. Sanırım çocuksu ve masum bir yanım var. Bence T-Bag için küçük de olsa bir umut var.” 

Sizce T-Bag'in prostetik eli kötü adam profiline katkıda mı bulunuyor yoksa zarar mı veriyor? “Henüz prostetik elini öldürücü bir şekilde kullanmadık. Sanki onu sempatiklik olsun diye koluna takmış gibi duruyor. Bence eli onun yumuşak tarafını ortaya çıkarıyor. İnsanlar, Zaval-Li adamın eli kesilmiş. İnsanları öldürmesi çok doğal. 
Canı çok acıyor olmalı!" diyorlardır belki de.” 
Hayranlarıyla en tuhaf anısı... “Eşim Tori'yle beraber Central Park'ta yürüyüş yapıyorduk. Tweener'a benzeyen beyaz bir adam bana baktı ve 'Ahhhh! Seni eli kopmuş .... çocuğu! diyerek çığlık attı. İnsanların böyle ani çıkışlarına bayılıyorum. Her böyle tepki alışımda kendi kendime Demek ki iyi bir iş çıkarıyorum' diyorum.” 
T-Bag'ten ileriki bölümlerde neler bekleyebiliriz? T-Bag eski kız arkadaşı Susan Hollander (K.K. Dodds) ve çocuklarını rehin alarak onları hayalindeki mükemmel aile portresini çizmeye zorluyordu. Bu arada geri dönüşlerle onun zorlu çocukluğunu öğrenmiştik. İkinci sezonun sonunda paraları alıp kaçtığı Panama'da yakalanmış, Michael ve Lincoln'ın da bulunduğu Sona Hapishanesi'ne kapatılmıştı. Üçüncü sezonda CNBC-e izleyicileetkenini katan kötü adamlar oluyor. Zaten onlar olmasaydı kahramanlar kime karşı savaş verecekti? 
Zekalarıyla dizilere heyecan katan, milyonları ekran başına toplayan televizyonun en kötü karakterlerine hak ettikleri 
CNBCe ve e2 ekranlarında izlediğimiz en kötü beş 


ilgiyi göstermenin zamanı geldi. 


karakteri, onları canlandıran oyuncular savunuyor. 
Kimbilir belki onları sevmeyi öğrenebiliriz... 


rini çok farklı bir T-Bag portresi bekliyor olacak. Ama daha da merak uyandıracak olansa Michael'la aralarında gelişecek ilginç ilişki. 


Zachary Guinto 
Heroes'ta 
SYLAR rolünde... 


denimiz: Her süper kahraman hikayesi ancak içinde kötü adam olduğunda destansı olur. Heroes dizisi de 
Sylar gibi korkunç bir kötü adama sahip. 
Asosyal saat tamircisi 
Sylar, insanların özel- a liklerini toplayan güç meraklısı, tire bir Tai dönüştü. Kurbanlarının kafataslarını kesip beyinlerini inceleyen ve belki de onları yiyen bir katil. 29 yaşındaki Zachary Guinto, Heroes'ta soğukkanlı Sylar karakteriyle göze çarpıyor. 
Peki Sylar kurbanlarının beyinleriyle mi besleniyor? 
“Olabilir. Bilmemenin gizemi en az bilmek kadar eğlenceli. Benim fikrimi sorarsanız, Sylar'ın rafine bir damak tadı var.” 
Sylar'la aranızdaki benzerlikler neler? “Zeka arayışı ve şahane dış görünüm. Şaka bir yana, ikimizin de takdir edilme arzusu var, diyebilirim. Benim takdir edilme arzum, arkadaşlarımla ve ailemle iyi ilişkiler kurma konusunda kendini gösteriyor. Sylar'ın takdir edilme arzusu ise... Öldürücü saldırılar esnasında ortaya çıkıyor.” 
Hayranlarıyla en tuhaf anısı... “Bir gün sinemaya gitmiştim ve arkadan bir adam Sakın bizim beyinlerimizi yemel diye bağırmaya başladı. Ben de dönüp 'Merak etmeyin sadece Casino Royale'i izlemeye geldim' dedim.” 
TV veya filmlerdeki en sevdiği kötü adam... “Hannibal Lecter gerçekten ödümü patlatmıştı. Leatherface de aynı şekilde. Bir arkadaşım The Texas Chainsaw Massacre'nın yeni versiyonunda yer almıştı. O filmi izlemesi 10 
kat daha korkunçtu çünkü korkunç bir yaratık arkadaşımın yüzünü parçalıyordu. O yüzden Leatherface bende büyük bir iz bıraktı.” 
Zachary Guinto'nun zayıf noktası: “Teknoloji. Geçen iki ayda bilgisayarım çöktü ve bilgisayardaki her şeyimi kaybettim. Cep telefonum ve fotoğraf makinem iki kere bozuldu. Makinelerle bir türlü düzgün bir ilişki kuramıyorum.” 
Sylar'dan ileriki bölümlerde neler bekleyebiliriz? “İkinci 


sezon bir sürü yeni karakter ve kahramanı beraberinde getiriyor. Sylar kendine yepyeni bir oyun alanında, yepyeni hedefler bulacak.” 


Zoe Lucker 
Footballers” Wives'ta 
TANYA TURNER rolünde... 


denimiz: Üç sezondur para ve statü için çevirmediğgi entrika kalmadı. Earls Park futbol takımının eski başkanını sırf kocasını kaptan yapmadı diye kandırıp sonra da komaya sokması bile kötülüklerinin hiçbir ahlak ve etik sınırı tanımadığının ispatı. 10 santimlik tırnaklarıyla yırtıcı kadın imajı çizen Tanya, istediğini elde etmek için her yola başvuruyor. Onun yoluna çıkmak istemezsiniz. “Para ve statü için bitmez bir açlığı var. Bunlara sahip olmadan bir hiç olacağını düşünüyor” diyor Tanya'yı canlandıran Zoe Lucker. 

Tanya'nın aslında o kadar da kötü olmadığına inanmamız için bir sebep verin... “Tanya aslında yuvasını korumaya çalışan bir dişi kaplan gibi. Değer verdiklerini kaybetmemek için her şeyi yapabilir. Ancak sorun istediği şeylerin aslında yanlış değerler olması. Diğer taraftan nadir de olsa onda kırılgan bir taraf görebilirsiniz. Özellikle de aşklarına karşı.” 

Tanya'yla arasındaki benzerlikler: “Hayatta kalma içgüdüsü. Tanya'nın bana benzeyen bazı yönleri var. İkimiz de zor durumları göğüsleyip atlatmayı başarıyoruz. Gerçi ben ayakta kalabilmek için onun kadar uç noktalara asla gidemezdim. İstediğimi elde etmek için asla onun gibi başka insanları kullanamam. Ancak Tanya'yla bir gece takılmayı çok isterdim. Bence çok eğlenceli olurdu. 
Bana güvenip gerçek rengini göstermesini isterdim." 
Ona sokakta rastlayan hayranların tepkisi nasıl? “İnanılmaz ama insanlar çok nazik davranıp iltifat ediyorlar. Ailem bile Tanya'ya bayılıyor.” 

Tanya'dan ileriki bölümlerde neler bekleyebiliriz? “Hamile kalan Tanya, bebeğin babasının kimliği konusunda bazı şüpheler duymaya başlayınca yine şeytani planlarından birini devreye sokacak.” 


James Callis 
Battlestar 
Galactica'da 
GALUS BALTAR rolünde... 


denimiz: Bu karamsar günlerde her taraf kötülükle dolu. Bunların içinde bir robot aşkına tüm insan ırkını satanlar da var. Evet, Gaius 
J Baltardan bahsediyoruz. Çılgın dahi, Saylon 


yanlısı ve Battlestar Galactica'daki en korkunç şey. Acaba ne kadar aşağılık biri Gaius? Diger kötülerimize haksızlık olmasın tabii ama hangisi dolaylı olarak milyarlarca insanın ölümüne sebep oldu? O yüzden Saylon sevgilisini Caprica'daki savunma sistemine sızdırdığı için Baltar'ı tebrik etmek gerek. Hatta bu da yetmezmiş gibi Yeni Caprica'da Saylonlarla anlaşma yaparak insan ırkına ikinci defa ihanet etti. “Ölü sayısına bakarsak kazanan benim” diyor Baltar'ı canlandıran İngiliz aktör James Callis gülerek. “Aslına bakarsanız bununla gurur duyuyorum” diye de ekliyor. 

Baltar'ın aslında o kadar da kötü olmadığına inanmamız için bir sebep verin... “Baltar kesinlikle bir suçlu fakat onu diğer kötülerden farklı kılan şey ne yaptığının farkında olmaması. Talmud Yasaları'na göre niyet her şeyden üstündür. Buna göre ne yapmak istediğiniz, sonucunda ne yaptığınızdan çok daha önemlidir. Baltar'a bu açıdan yaklaşırsak, aslında o kadar da korkunç biri olmadığını görürsünüz.” 

Öte yandan... “Fakat insan ırkının sayısını 40 bine düşürmeyi hiçbir niyet haklı çıkaramaz.” diye ekliyor Callis. 

Hayranlarıyla en tuhaf anısı... Sunset'te bir mağazaya girdim ve bir kadın Aman Tanrım, seni çok seviyorum! 
dedi. İnanamadım ve 'Nasıl yani? Ben insan ırkını yok ettim' dedim.” 

TV veya filmlerdeki en sevdiği kötü adam... Bence lan McShane, Sexy Beast'te neredeyse şeytan kadar kötüydü. İçindeki kötülük dehşet vericiydi. Aşırı psikopat ve çarpık bir karakterdi.” 

Baltar'dan ileriki bölümlerde neler bekleyebiliriz? “Ne ekersen onu biçersin. Saylonlar Gaius'a işkence yapmışlardı. Şimdi de insanlar tarafından işkence görecek. 
İşlediği suçlar yüzünden mahkemeye çıkacak. Şimdi sıra biraz da insanların ona işkence yapmasına geldi.” 


Adoni Maropis 
24'te 

ABU FAYED rolünde... 


denimiz: Jack Bauer'ın geçirdiği beş korkunç günden sonra, ki en son Çin hapishanesin- de geçirdiği iki seneyi unutmamak gerek, sogukkanlı kahramanı- 
< mızı bu kadar sinirlendirmeyi kimse göze alamaz. Altıncı sezonun ilk bölümünde Bauer'a işkence ederken aynı anda birkaç Suikast düzenlemesiyle hünerlerini kanıtlayan Abu Fayed'i izledik. 

Fayed'in aslında o kadar da kötü olmadığına inanmamız için bir sebep verin... Bauer kardeşime işkence yaptı ve onu öldürdü” diyor 43 yaşındaki Maropis karakterinin intikam planını açıklarken. Daha sonra da ekliyor “Ben 10 
yaşındayken, babam havaalanında teröristler tarafından saldırıya uğramıştı fakat o kurtulmayı başardı. Bacağın- da bir şarapnelle kaçmış. O yüzden bu karaktere kendimi yakın hissediyorum.” 
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İyi adamı oynamak neden kötü? Maropis aslında iki sezon önce 24 'te iyi bir adamı oynamış. Bir dizi olay sonucu vurulan bir baba rolündeymiş. Fakat o sahne kesilmiş. “Herkese bu dizide küçük bir rolüm olduğunu söylemiştim ve bu yüzden çevremdeki herkes dizinin müdavimi olmuştu.” diyor Maropis ve ekliyor “Oynadığım sahnenin kesilmesinden dolayı o kadar üzülmüştüm ki diziyi izlemeyi bıraktım.” 

Kötü adamı oynamanın en iyi tarafı... Kendimiz hen içimizdeki kötü adamı engellemeye çalışıyoruz. Fakat ak- 


TELEVİZYONUN EN İYİ 


J.R. Ewing 

Larry Hagman Dallas'taki korkunç gülümsemesi ve acımasız tavırlarıyla 80'lere damgasını vurdu. Fakat diziden geriye akıllarda bir soru kaldı: “J.R.'ı kim vurdu?” 


Montgomery Burns 

The Simpsons'ın 100 yaşındaki 

cimri nükleer enerji santrali sahibi Burns, minicik ve kötü bir i kalbe sahip. Kendi deyimiyle: 
! “Excellent!” 


Angel/Angelus 

Buffy the Vampire Slayer'ın gelmiş geçmiş en kötü adamı Angelus, Buffy'den Angel'ı öldürmesini istemişti. Buffy için ne işkence ama! 


Leland Palmer 

Twin Peaks'te “Bob” adlı şeyta- nın etkisinde kalan Leland, kızı Laura'ya tecavüz etmiş sonrasında ise onu öldürmüştü. 


Amanda Woodward 

Düşüşe geçen Melrose Place'e yeni bir soluk getirmek amacıyla diziye katılan Heather Locklear'ın ayartıcı iş kadını karakteri hareketleriyle herkesi şok etmişti. 


Newman 

Wayne Knight, Seinfield'de Jerry'nin ezeli düşmanını canlandırıyordu. Kendini beğenmiş postacı Newman, Kramer dışında herkesi çileden çıkarmaya bayılırdı. Elveda, Newman! 
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tör olarak istediğimi yapabiliyorum” diyor daha önce Mortal Kombat ve Bad Company'de de kötü adamı oynayan Maropis. Ayrıca rolündeki başarısını kökenine bağlıyor. “Ben tam anlamıyla bir Yunanlıyım. Hem esmerlik hem de ihtiras kanımda var.” 

Şu ana kadar oynadığı en garip rol: “Bir film seçmesin- de korse ve çizme giymem, peruk takmam ve transeksüel gibi konuşmam gerekti. Meğer travesti bir boksör rolü için seçmelere katılmışım. Oynadığım karakterler- de hep bir gariplik çıkıyor.” 


10 KÖTÜ KARAKTERİ 


Fred Johnson 

The Fugitive / Kaçak'ta Dr. Ric- 
* hard Kimble'ın eşi ve çocuklarını öldürüp, dört sezon boyunca kaçmayı başardı. Cinayetle suç- 
— lanan David Janssen'ın canlandırdığı Dr. Richard Kimble ise tüm ülkede onun izini sürdü. Dizinin 1967'de yayınlanan son bölümündeki Kimble ve Bill Raisch'in canlandırdığı katil arasındaki hesaplaşma sahnesi hafızalara kazındı ve reyting rekorları kırdı. 


Mel Profitt 

Ken Wahl, 80'lerin ünlü Wise- 
/ guy dizisinde diğer kötü adamların hep gölgesinde kalıyordu. 
Özellikle de Kevin Spacey'nin canlandırdığı eroin bağımlısı silah tüccarı Mel'in... En kötüsü de belki de Mel'in kendi öz kız kardeşiyle yasak aşk yaşamasıydı. 


Dexter 

e2'nin sevilen karakteri Dexterin sadece kötü insanları 

* avlıyor olması insanları sadistçe öldürme dürtüsünü 

hoş görmemiz gerektiği anla- 


mına gelmiyor. Dexter yaptıklarının insanlık dışı olduğunu bilse de, kim olduğunu asla değiştiremeyeceğine dair inancı onu suçluları öldürmeye itiyor. Bu da asla durmayacak psikopat bir seri katil olduğu anlamına geliyor. 


Freaks and Geeks ve Arrested Development'ı yayından kaldıran her kimse! 
Bu dizileri takip eden büyük kitleler olmasa da ikisi de sadık üündi ” bir izleyici kitlesine sahipti ve hayranları bu dizilerin yayından kaldırılmasıyla adeta yıkıldı. Şimdi düşünün, sizce bunları yayından kaldıranlar- dan daha beter kötü adamlar olabilir mi? 


Hayalinizdeki 4 metalik stil... 


Göz alıcı bir tasarım, 3G teknolojisi ile desteklenen üst düzey donanım ve yaşam stilinizi yansıtacak 4 renk seçeneği. Samsung L760'ın Mobile Blogging, RSS Okuyucu ve mulümedya 


uygulamalarıyla, hayalinizdeki iletişim parmaklarınızın ucunda.. 


tai pa www.samsungmobile.com.tr 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DESPERATE HOUSEWIVES 


En ateşli sezon 


Wisteria Lane'in umutsuz evkadınları bu ay aşk üçgenleri, saklanan sırlar ve yepyeni komşularıyla geri dönüyor. Ancak hepsi bu değil. 
“Desperate Housewives” bu kış en ateşli sezonuyla içinizi eritecek. 


ir yanda sahte bir hamilelik, diğer yanda ise iki yepyeni evlilik ve sonu 
> henüz belli olmayan bir intihar girişimi. Bu saydıklarımız geçen sezon hayatlarındaki çıkmazları akıl almaz yöntemlerle çözmeye çalışan umutsuz evkadınlarını dördüncü sezonda bekleyen sorunlardan sadece birkaçı. 
Uslanmaz kızı Danielle'in hamileliğini örtbas etmek için bebek bekleyen kendisiymiş gibi davranan Bree, bu sezon sırrının açığa çıkmaması için uğraşacak gibi görünüyor. En son kendisine konulan kanser teşhisiyle sarsılan İLynette'i ise hastalığını gizlemeye çalışırken izleyeceğiz. Çiçeği burnunda yeni gelin Gaby, Victorın sırrını öğrendikten sonra teselliyi eski kocası Carlos'ta arayacak. Sonunda muradına eren Susan ve 


Mike bakalım gerçekten mutlu olabilecek mi? 
Geçen sezonun final bölümünde kendini asarken gördüğümüz Edie'nin kaderiyse meçhul. Yeni sezonda da Wisteria Lane'de ortalığı karıştırmaya devam edebilecek mi? Hepsinin cevabını bu ayki bölümlerde öğreneceğiz. Ama önce umutsuz evkadınlarımızın geçen sezonda başlarına neler geldiğini kısaca hatırlayalım. Ne de ol- 


sa geçmiş geleceğin habercisidir... 
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FELICITY HUFEMAN Lynetie Sâavo sezon Tom'un kızı Kayla ve anne si Nora'yla uğraşan Iynette, Kayla'yı ailesine katmakta gü lük çekiyordu. Fakat Nora'nın ölümünün ardından Scavo aileişledi. Tom'u hayalleri konusunda destökleyen Lynette, kocasının pizza rest©- ranı açmak istemesine ilk başta karşı çık a daha sonra kendisi de restoranda Lynette'in hayatı 


Geçen 


si gen 


sa d a başlamıştı. 
gunu öğrenmesi ve esinin gelişiyle iyice den Felicity Huffastalığını ka- 


“Peruk 


çalışmay kanser oldu 


kötü olduğu ann mette'i canlandıra 


öişti. Dy anı İLynette'in h diyor ve ekliyor 
Aynen kıyafet gibi, atabiliyorsudolayı Emmy 


arasının 


man “Bazıl bullenemeyecek” 
akmak çok eğlenceli. 
istediğiniz zaman çıkarıp 
” Dizideki rolünden 

gösterilen Huffman, yaz bo- bir film çekimindey: 


nuz! 
ödülüne aday yu New York'la ilgili di. Gerçek hayatta oyuncu William H. 
u bir evliliği olan Huff 


Macy ile mut adında iki de ço- 


man'ın Sofia ve Georgia 


cuğu var. 
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NICOLETTE SHERIDAN Edie Britt 
Üçüncü sezonda Mike'ın hafızasını kaybetmesinden yararlanan Edie, Mike hapishaneye girince ondan ay- 


rılmıştı. Daha sonra Carlos'la beraber olmaya başla- 


yan Edie, Carlos'un bebek sahibi olma isteğini geri | 


çevirmemişti. Çünkü tek isteği Carlos'la beraber olmaktı. Fakat Carlos, Edie'nin doğum kontrol hapı 

kullandığından habersizdi. Son bölümde gerçeği öğrenen ve aklı hâlâ eski eşi Gabrielle'de olan Carlos, 

Edie'yi terk etti. Bunun üzerine bunalıma giren Edie'yi en.son gördüğümüzde intihara teşebbüs ediyordu. Dizinin yaratıcısı Marc Cherry, Edie'nin 

ölüp ölmeyeceği sorulduğunda “Edie diziye geri 

dönüyor fakat farklı bir şekilde” diye cevap veriyor. Aynı soruya Nicollette Sheridan ise gülerek — 

cevap veriyor: “Belki hayalet olarak dizide yer alacak. Belki Mary Alice gibi sadece sesiyle dizide 

olacak. Belki de işin içinde büyük bir hile var.” 

Neyse ki bu soru fazla meraklandırmadan ilk bölümde cevap bulacak. 

Gerçek hayatta geçtiğimiz yaz İstanbul Caz Festivali kapsamında konser vermek için Türkiye'ye gelen ünlü şarkıcı Michael Bolton'la beraber olan Sheridan, nişanlısının turnesi dolayısıyla tüm Avrupa'yı gezmekle meşguldü. Temmuz'da Eva Longoria'nın düğünü için Fran- 


sa'ya da uğrayan Sheridan'ın nişanlısından hamile olduğu söylentiler arasında. 
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AŞİNA YÜZLER : F 
Sıkı CNBCe izleyicileri, Wisteria Lane'in yeni ailesi Mayfair'leri canlandıran yüzleri hatırlayacaklardır. Ailenin annesi Katharine Mayfair'i oynayan Dana Delany'yi daha önce Battlestar Galactica'nın ikinci sezonunda bir partide insanları rehin alan terörist grubun lideri Sesha Abinell rolünde izlemiştik. Ailenin babası rolünde göreceğimiz Nathan Fillion'ı CNBCe ekranlarında tam dördüncü izleyişimiz olacak. Two Guys and a Girl and a Pizza Place ve Miss Match'te rol alan Fillion, Buffy the Vampire Slayer dizisindeyse içinde bulunduğumuz sezonun kötü adamını oynayacak. Onlarla tanışıklığımız bu kadarla da sınırlı değil. Dizide onların kızı Dylan'ı canlandıran Lyndsy Fonseca, How 1 Met Your Mother dizisinde Ted'in kızı rolündeydi. 

12 sene önce kızı ve teyzesiyle Wisteria Lane'de yaşayan 
Katherine Mayfair, bilinmeyen sebeplerden dolayı mahalle- yi terk etmiş. Fakat ikinci kocası Adam ve kızı Dylan'la beraber hasta teyzesine bakmak için Wisteria Lane'e geri dönüyor. Dizideki her karakter gibi yeni komşularımızın da karanlık bir geçmişi var ve kısa süre sonra hepsi teker teker ortaya çıkacak. 

Katherine Mayfair tıpkı Bree gibi mükemmelliyetçi ve kontrol hastası. Fakat Bree'den çok daha karanlık bir geçmişe sahip. Dizinin yaratıcısı Marc Cherry, Katherine'den bahsederken herkesin nefret edeceği bir karakter yaratmaya çalıştığını söylüyor. Hatta onun için Dallas'taki J.R. ve Melrose Place'teki Amanda karakterinden esinlenmiş. Ayrıca Katherine'in geçmişinden sah- neler göstererek Wisteria Lane'in korkunç mazisini anlat mak istediğini söylüyor, Chery. İşin tuhaf yanı, Delany'ye Bree rolü için tam üç kez teklif götürülmüş ve o hepsini reddetmiş. “Pasadena'nın çekimleri daha yeni bitmişti ve Bree karakteri orada oynadığım karaktere çok benziyordu” diyor Delany ve ekliyor “Hayatta şans her zaman kapınızı ikinci defa çalmıyor. O yüz den bu dizide rol almak benim için gerçekten çok gurur verici bir şey”. 

Dizide Adam adlı bir jinekoloğu canlandıran Nat han Fillion'a menajeri “Eğer Wisteria Lane'de bir doktoru canlandırsan ne doktoru olmak isterdin” diye sorduğunda “Dizideki tüm kadınlarla iletişim halinde ok mak için jinekolog olmak isterdim” cevabını vermiş. 

Fillion bu ileüşimin sadece doktorlukla sınırlı kalıp kal mayacağı konusunda ser verip sır vermiyor. Fakat mesleğinin dizideki rolünde önemli olduğunu belirtiyor. Bu durumda aklı mıza ilk gelen kişi Bree'nin hamile kızı Dantelle. 


Mayfair ailesinin sevimli, kibar ve iyi eğitimli genç kızı Dylan'ı canlandıran Lyndsy Fonseca, “Annem bana tupkı bir köpek gibi davranıyor. Ev de sıkı yönetim hakim. Sadece tasmam eksik” diyor, rolü hakkında. Dylan ayrıca küçük çaplı bir hafiza kaybı yaşıyor. Annesi Wisteria Lane'den taşınmaya karar vermeden önce, Susan'ın kızı Julie'yle yakın arkadaş olan Dylan, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Bu da akıllara, Dylan'ın çocukluğunda korkunç bir şey yaşadığını getiriyor. Ne de olsa burası Wisteria Lane. 
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SOUTH PARK 


South Park'ın kapıları 11. kez açılıyor 


Bizler “South Park”ın 11. sezonuna hazırlanırken, dizinin yaratıcıları bugüne kadar yayınlananlar arasından en çok sevdikleri 

10 bölümü anlatıyor. 


South Park'ın kapısı 11. kez açılıyor. Kyle... 
Stan... Kenny... Ve nefret etmeye bayılsak da Cartman, tabii ki... Hepsi ve dahası, biz büyükler için ironik masallar anlatmak üzere 


#8 - Return of Fellowship of the Ring to the Two Towers (6. Sezon) 


CNBC-e ekranlarına geri dönüyorlar. Onlar 


i İl Il I izl yeni maceralarına başlayadursunlar, bizler de Adından da hatırlayacağınız gibi Yüzüklerin Efendisi 


göndermeleriyle yüklü bir bölümdü. Stan'in babası bu filmin kasetiyle bir porno kasedini karıştıyordu. 
Çocuklar yanlışlıkla bu pornoyu izleyince olanlar oluyordu. Cartman'ın Harry Potter'a tecavüz etmesi ise unutulmaz sahnelerdendi. 


geçmişi yâd edelim mi? South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, şimdiye kadar 
yayınlanmış 10 sezon içinde en çok sevdikleri 10 
bölümü anlatıyorlar. Sözü uzatmadan doğrudan 


listeye bağlanıyoruz: 


#10 - Stupid Spoiled Whore Video Playset (8. Sezon) z #7- Professor Chaos (6. Sezon) 


Paris Hilton'un “Video Play- 


#9 - Douche And Turd (8. Sezon) 


ile “dev şırınga”ydı. 


Miz 30 cnece 


Bu bölüm çok eğlenceli değildi belki, ama 2004'teki başkanlık seçimlerinin hemen ertesinde yayınlandığı için gündeme çok iyi oturmuştu. South Park ilkokulunda yapılan maskot seçiminde adaylar “b.ktan sandviç” 


setini tanıtmak üzere South 
Park'a geldiği bölüm. Hilton'un köpeği sahibine katlanmaktansa kendini öldürmeyi yeğleyince Paris de evcil hayvan olarak Butters'i satın almaya çalışıyordu. Mr. 
Slave ile Paris Hilton'un 
“Hangimiz daha büyük sürtügüz?” yarışması ise bölümün doruk noktasıydı. 


Kenny'nin yerine dörtlüye kabul edildikten kısa bir süre 


sonra arkadaşları tarafından gruptan atılan Butters, alt benliğini keşfediyor. Hem de kötülerin kötüsü cinsinden... 


Bizim dörtlünün birden şekil değiştirip Japonya orijinli manga stili bir çizgiye dönüştükleri bölüm. Ninjalar, silahlar, Butters'ın eşcinsel köiie ele ile li EG isil? o peği, Japonca şarkılar... 32 kısım tekmili birden bu bölümdeydi. 


#5- Death Camp of Tolerance (6. Sezon) #4 - The Succubus (3. Sezon) 


Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra kovulursa yüklü miktarda tazminat alabileceğini öğrenen Mr. Garri- son sınıfa Mr. Slave'i davet eder ve ona olmadık hareketler yaptırır. Bir fare olan Lemmiwinks'in Mr. Slave'in iç organlarında yaptığı yolculuk hâlâ hatırlarda. 


Chef bir kadına aşık oluyor ama kadın daha sonra adam yiyen dişi bir şeytana dönüşüyordu. 


#3 - Trapped In The Closet 
(9. Sezon| 


Scientology tarikatı mensubu Tom Cruise'un kendini bir dolaba kilitlediği bölüm. Küçük çapta bir depreme sebebiyet vermişti. Chef'i seslendiren ve aynı zamanda Scientology mensubu Isaac Hayes bu bölümden rahatsız olup işinden ayrıldı. 


#2 - Towelie 15. Sezon) 


#1 - Scott Tenorman Must Die 


(5. Sezon) 


Çocuklar hafta sonu için yeni bir video oyunu alırlar. 
Ne var ki, hükümetin bir havlunun genetik yapısın- dan oluşturduğu Towelie ile tanışınca bizimkilerin bütün planları alt üst olur. 


Radiohead'in tam tekmil kendilerini seslendirdikleri bölüm. En acımasız, en zalim, en gaddar bölüm de diyebiliriz. Scott Tenorman, Cartman'a kasıklarından kestiği kılları satar. Cartman intikam planları yapmaya başlar. 
Sonra olaya Tenorman'ın favori grubu olduğunu öğrendiği Radiohead karışır. 
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GHOST WHISPERER 


Melinda Gordon, “Ghost 
Whisperer”da yolunu kaybetmiş ruhlara rehberlik ederken, kendisini canlandıran Jennifer 
Love Hewitt da birbirinden romantik giysileriyle biz fanilerin moda anlayışına yön çiziyor. 


ennifer Love Hewitt... Çoğumuz I Know 

What You Did Last Summer filminin Julie'si olarak tanıdık onu. Ama hayatımızda- 

ki asıl yerini iki yıldır ilgiyle izlediğimiz 

Ghost Whisperer'ın Melinda'sı olarak buldu. Ve sadece güzelliği değil, giysileriyle de ilgiyle izlenir hale geldi... 

Ghost Whisperer'ın hazırlık aşamasında sıra kostümlerin nasıl olacağına geldiğinde, dizinin baş kahramanı Melinda Gordon'u canlandırmak üzere anlaşma imzalayan Jennifer Love Hewitt yapım ekibinde de yer almaya karar verir ve bu işi halletmek üzere yola koyulur. Bu işi en iyi kimin kıvıracağı konusunda biraz araştırma yapar ve daha önce Halston ve Geoffrey Benee gibi ünlü modacıların asistanlığını yapmış olan Joseph Porro'da karar kılar. 
Porro o güne dek televizyon arenasında pek boy göstermemiş biridir. Sadece 2003 yapımı The Music Man adlı bir TV filminin kostümlerini dizayn et miştir. Bu çalışmasıyla da o yıl Emmy ödülüne aday gösterilmiştir. 

Melinda karakterinin bir antika dükkanını işletiyor olması, Porro'nun televizyon arenasına soğuk durmasına rağmen bu teklife sıcak bakmasını sağlar ve teklifi ikiletmeden kabul eder. 
Başarılı modacı “Eğer Jennifer bir polisi canlandıracak olsaydı yaptığım işte bu kadar eğlenemezdim herhalde” diye düşünmektedir. Melinda'nın dükkanında yer alacak giysileri seçerken biraz Donna Karan, Tahari ve Narciso Rodrigü€z gibi ünlü modacıların tasarımlarını kullansz 


maya karar verir, biraz da eskilerden esintiler ta- 


şıyan giysiler arar. Bunun için Los Angeles dofaylarında, eski giysiler satılan 30-40 kadar dük: kanı dolaşır. Henry Ford Müzesi'nde yer alân 
1840 yapımı elbise ulaşabildiği en eski giysidir. 
Ondan esinlenerek gayet seksi bir giysi tasarlar, Melinda karakteri için... Güzel aktris ise bu giysiye görür görmez aşık olur ve ne kadar doğru bir seçim yaptığını anlar. Böylece Ghost Whisperer'da iki sezondur ilgiyle izlediğimiz giysiler ortaya çıkmaya başlar. 
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WITHOUT A TRACE 


Ekip bunca sezondur kayıpları bulmaya çalışırken bu sefer ateş düştüğü yeri yakacak. Elena'nın kızı Sofie kaçırılacak. Diğer taraftansa dizinin yeni aşk üçgeni * iyice alevlenecek. 


j lena Delgado, ekibin en yeni elemanı. | muş, bu yüzden karısıyla başı derde girmişti. 
Hatirlarsınız, bu karakteri oynayan ak- (o Sonra Ann ortaya çıktı ve Jack'ten hamile kaldı. 
trissarfkıcı-model Roselyn Sanchez'in Bu sefer ise daha hareketli bir aşk üçgeniyle ekibe girmesine itiraz eden Without a ( karşı karşıyayız. Elena gelir gelmez Dan 

race hayranları bile olmuştu. Aşk üçgeni mese- — lor'ı (Enrigue Murcianoğ CL, lesi de biraz endişeyle karşılanmıştı. Ne de olsa“ “Çünkü eski sevgilisi Jack Malone bu konuda bize yeterince malzeme O Danny arkadaş. Öte yan; sağladı. Önce Sam'le görev dışı bir ilişki kur. ilgi duyduğu için zor dü 


ting Away adlı bölümde, Carlos velayetle ilgili olarak Danny'den bir referans mektubu isteyecek. Danny de deyim yerindeyse tam anlamıyla iki arada bir derede kalacak. Çünkü Elena da ona Carlos'un aslında yedi yaşındaki kızları Sofe'nin tam velayetini almak için kendisini mahkemeye verdiğini söyleyecek. Danny Carlos'u, arada kalmak istemediği konusunda uyaracak. 
Desert Springs'te Carlos'un Elena'yı bulmak için büroya geldiğine de tanık olacağız. Ama Elena'nın sorunları bu ay kocasıyla da sınırlı kal mayacak. Ayın dördüncü bölümü Without You'da Elena'nın kızı kaçırılacak. 

Dizide şimdiye kadar pek çok heyecanlı kovalamaca izledik. Ekip elemanları, fiziki kanıtları da ihmal etmeksizin, ama daha çok kurbanlar ve kurban yakınları ile yaptıkları görüşmeler sayesinde bir profil çıkarmaya çalışarak, kayıp olaylarını bazen tam vaktinde çözdü, arada bir de geç kaldı. Zor, yıpratıcı bir işleri var. Ne var ki, Elena'nın işi herkesinkin- den zor. Bu seferki kayıp, onun kızı. 

Dizinin yapım yönetmeni Greg Walker, “Ajanlarımızın ailelerinin bir üyesi ilk kez kaçırıliyor,” diyor. “Ve ortaya üstesinden gelinmesi çok müşkül bir sorun çıkıyor: Duygularınızın işe böylesine karıştığı bir olayda bir FBI ajanı olarak 


gerekeni nasıl yaparsınız?” 


Roselyn Sanchez, belki de kendisine sadece bir şarkıcı ve model gözüyle bakanları mahçup etmek için, yapımcılardan karakterini biraz geliş- 


tirmelerini, eski sevgilisi ve Sofie'nin babası Car- 


los ile olan ilişkisini de ön plana çıkarmalarını 


istemiş. İsteğinin fazlasıyla yerine getirildiği anlaşılıyor. Carlos bir süre önce Elena'nın, bir zamanlar en iyi arkadaşı gözüyle baktığı Danny ile çıktığını fark etmiş ve iki arkadaşın ilişkileri iyice gerilmişti. Şimdi ise kızının kaçırılmasıyla büsbütün karışıyor. 

Dizinin Los Angeles'taki setinde, Murcia no'nun, diğer ajanlardan Martin Fitzgerald (Eric Close da diziye dahil olduğunda hayli itirazla carşılanmıştı) ile, Sofie'nin kaçırma olayına ta nıklık eden dadısını sorguladıkları bir sahne çeâliyor. Kadın, çocuğu kaçıran kişiyi tanımadığı konusunda ısrar etse de, Danny aynı fikirde deöil. Onun olayları daha da karmaşık bir hale ge- 


tirecek başka bir teorisi var. Danny, Elena'nın 


kızını önceden yaşadıkları sorunlar nedeniyle Çünkü 
ABD'de en sık rastlanan şey buymuş: Çocukla- 


Carlos'un kaçırdığını düşünüyor. 
rını kaçıran anneler ya da babalar. Murciano, “Dan-ny'nin çok dikkat etmesi gerek,” diyor. 
“Bıçak sırtında çünkü. Elena'ya sırılsıklam âşık. 
Öte yandan, arkadaşının sevgilisine ilgi duyması nedeniyle de suçluluk duygusu içinde.” 
Danny zor durumda, ama Elena'nın durumu daha da berbat. Olay, bütün ekibi sarsıyor. Sonunda Jack (Anthony LaPaglia), genç kadını odasına çağırarak onu sakinleştirmeye çalışıyor, öncelikleri üzerinde odaklanmasını istiyor. Walker ise, Elena-Danny aşkının şimdiye kadar dizideki en başarılı ilişki olduğunu söylüyor. Demek ki yapımcılara göre Roselyn Sanchez artık yerini 


sağlamlaştırmış. 
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THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE 


Halim selim bir eş 


Eski Christine'in ayrıldığı kocası Richard aslında dizinin en sevimli karakterlerinden biri. Richard rolünde, oyunculuğa tiyatro sahnesinde başlayan Clark Gregg'i izliyoruz. 


arklı zamanlarda iki ayrı Christine'in kalbini çalan Richard, The New Adventures of Old Christine dizisinin en sevimli 

karakterlerinden biri. Ayrıca, hemen hemen her bölümde gördüğümüz bir karakter, çünkü Eski Christine, onunla arasındaki meseleyi çözemiyor. Eski kocasının birlikte olduğu Yeni Christine'i de hayli kıskanıyor. Hatta Richard'ın doğum gününde onun aldığı hediyeyi beğenmesine bile dayanamayacak ve isyan edecek. Eski Christine'in çileden çıkmasının en önemli nedeni, genç rakibesinin, zamanında kendisinin Richard'a kazandırdığı olumlu özel liklerin sefasını sürdüğünü düşünmesi. 


Halim selim Richard rolünde tecrübeli aktör Clark Grege'i izliyoruz. Boston'da doğan Gregg, New York Üniversitesi'nde sanat eğitimi gördü, David Mamet ve William H. Macy ile birlikte okudu. Sonra üçü, New York'un meşhur Atlantic Theater Company'sini kurdular. 
Gregg, tiyatronun ilk sanat yönetmenlerindendi. Broadway dışında sahneye ilk kez Macy'nin yönettiği Boys” Life'la çıktı. Sonra da hem Broadway'de, hem Broadway dışında çeşitli yapımlarda rol aldı. Aralarında A Few Good Men, The Old Boy, Mojo ve The Night Heron da var. 1996'da Mamet'in Edmond'ını yeniden sahneye koydu, övgüler aldı. Los Angeles'ta da The Big Empty'yi yarattı, yazdı ve yönetti. 
1990'lı yıllarda Los Angeles'a taşınınca, sinema ve televizyona ağırlık verdi. The West Wing'te Ajan Michael Casper rolünü üstlendi. Sinema- da onu Lovely and Amazing, The Human Stain, One Hour Photo ve Magnolia gibi filmlerde izledik. Aynı zamanda beğenilen bir senarist. 
Dreamworks, Universal, Fox ve Warner Brot hers şirketleri için senaristlik yaptı. Gregg, eşi Jennifer ve altı yaşındaki kızı Stella ile Los Angeles'ta yaşıyor. Richard sevimli ve silik, oysa Clark için aynı şeyler söylenemez. 


Doğanın içinden geldiği gibi 
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Charlie ile Alan'ın çapkınlıkları yüzünden dizide sürekli yeni çehrelerle karşılaşıyoruz. Bu ay bunların arasında Brooke Shields ile Morgan Fairchild da var. 


alibu'nun gözde bekârlarından 


1 

X İL Si ; 
/5 Charlie'nin çapkınlığı, cümlenin 

bi 


malumu. Ancak, Charlie'nin çap- 


“5 kınlıktan hiç mi hiç nasibini almamış biri gözüyle baktığı erkek kardeşi Alan da son zamanlarda karşı cinsle ilgilenmeye başladı. 
Kardeşler bu ay da hayli hareketli günler geçirecek. Young People Have Phlegm Too başlıklı ayın dördüncü bölümünde internetten tanıştığı genç sevgilisinin kulübe davet ettiği Charlie, yanına Alan'ı da alıyor. Kızların onları yaşlı bulduklarını öğrenince de, moralleri bozuluyor. 
Neyse ki olgun bir kadın, Charlie'nin yeniden kendine güvenmesini sağlıyor. Ve bu kadın, Morgan Fairchild! 

Two and a Half Men'de bu ayın tek konuk güzeli o değil. Ayın ikinci bölümü That's Summer Sausage, Not Salami'de de Brooke Shields, Danielle olarak karşımıza gelecek. Brooke Shields kısa süre önce de Nip/Tuck'ın üç bölümünde Faith Wolper adlı karakteri oynamıştı. Morgan 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Fairchild'ı ise aşina bir dizide görmeyeli çok zaman oldu. Onu en son Roswell'de Meris Wheeler olarak izlemiştik. 

Dallaslı Morgan Fairchild'ın, ya da gerçek adıyla Patsy Ann McClenny'nin eş-dost arasındaki lakabı “Küçük Kuş”. Yaşı 50'yi hayli geçtiğine göre, herhalde bu lakabın yaş dışında da bir nedeni vardır, diye düşünüyoruz. Patsy, henüz çocuk yaştayken oyunculuğa başladı. Sınıfta ödevini okuyamayacak kadar utangaç bir kız ol duğu için annesi onu kursa yazdırmıştı. 10 yaşında, çocuk oyunlarında sahneye çıkmaya başladı. Kendisine sahne adı olarak Morgan'ı seçti ve televizyonu tercih ettiğine karar verdi. Uzun süre New York'ta kaldıktan ve Search for Tomorrow dizisinde oynadıktan sonra Los Angeles'a gitti. Burada ilk rolünü Dallas dizisinde edinmeyi başardı. Flamingo Road'da (1981) Constance'ı oynadı ve kendini bir anda yıldız olarak buldu. Bugün bile adının telaffuz edilme- 


si, hayranlarında tatlı hatıralar uyandırır. 
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LAS VEGAS 


4. SEZON FİNALİ 
2 OCAK 


Montecito'nun günlük misafirleri 


Bu ay yolu Las Vegas'a düşecekler arasında “24” ve “The Sopranos”tan tanıdığımız ünlü aktör Louis Lombardi ve 2005 yılında Grammy ödülünü evine götüren Los Lonely Boys grubu var. 


as Vegas'ın dördüncü sezonu yeni yı- 

ın ikinci gününde neon ışıklarını söndürecek. Sezon finaline yaklaşırken dizinin konuk oyuncuları Montecito'yu ziyaret etmeye devam ediyor. Aslında şu günübirlik misafirler olmasa Montecito huzura kavuşacak, Las Vegas da rahat bir uyku uyuyacak. Gelin görün ki; öyle olduğu takdirde, şimdi her milimetrekaresi ışıl ışıl parlayan 


şehrin © uykudan bir 


daha hiç uyanama- 


ması epey büyük bir ihtimal. Bu yüzden Montecito'yu kısa süreliğine ziyaret eden misafirlerin işlevi, “günlük sıkıntıların hayata kattığı heyecana eş değerde. Hemen her bölümde Las Vegas'a yolu düşenler arasında tanıdık simalar gözümüze çarpıyor. Bu konukların bazıları kendileri olarak çıkarken karşımıza, bazılarını da değişik bir karakterde izliyoruz. 
Geçen ay soul müziğin yeni “efsane”si John Legend konuktu, bu ayın müzisyen konukları ise genç bir topluluk. Üç kişiden oluşan Los Lonely Boys, Bare Chested In The Park adını taşıyan bölümde gelecekler ekranlarımıza. Üstelik Montecito'da sergilemeyecekler performanslarını; Ed'in çalışanlar için 
: düzenleyeceği bir piknikte şarkıla- e rını söyleyecekler. Eğer şimdiye 


kadar dinlememişseniz Los Lonely Boys'un yaptığı müzik türü biraz farklı gelebilir size. 
Yarı Meksikalı-yarı Amerikan kanı taşıyorlar. 
Bu da müziklerine yansımış. Bu yüzden tarzları kısaca “Texican” olarak adlandırılıyor. 
Calexico, Friends Of Mr. Martinez ya da Tito & The Tarantulas gibi grupları sevenler onları da muhakkak seveceklerdir. 
Montetito'ya yolu düşen ünlüler her zaman kendi kimlikleriyle karşımıza çıkmıyorlar demiştük, Tıpkı bu ayın ilk bölümü Pharaoh “Nuff'ta Harris Lipsky karakteri olarak göreceöimiz aktör Louis Lombardi gibi... Lombardi'yi 24'ün Edgar Stiles'i olarak hemen hatırlayacaksınız. Beşinci sezonun final bölümüyle birlikte 24'ten ayrılan Lombardi'nin yer aldı. 
ğı bir başka dizi de The Sopranos'tu. Sanatçıyı dizinin üçüncü sezon başlangıcına kadar Skip Lipari rolünde izlemiştik. Sanatçı 24 dizisinden ayrıldıktan sonra sinema filmlerine ağırlık vererek çalışmalarına devam etme kararı aldı. 


CHARLIE'NİN 
ŞARKIDA 
SÖYLEYEBİLEN 
MELEĞİ 


Las Vegas'ta Ed Deline'in karısı Jillian'ı bir yerden gözünüz ısırıyor mu? Daha önce 

Jillilan'ı canlandıran oyuncunun kim olduğundan söz etmiştik ancak dizinin yeni takipcileri ya da gözden kaçıranlar için ondan bir kez daha ama bu sefer değişik bir yönüyle bahsetmek istiyoruz. 
Jillian Deline olarak Las Vegas'ta karşımıza çıkan oyuncunun adı Cheryl Ladd; nam-ı diğer Charlie'nin dördüncü meleği. Ladd, 70'li yılların fırtına dizisi Charlie's Angels tan ayrılan Farrah Fawcett'ın yerine diziye katılmış- 


“tı. Kısa sürede dizinin fanatikleri tarafından benimsenen 


Ladd, Kris Munroe olarak son bölüme kadar dizide oynamıştı. 

Cheryl Ladd'in o yılları yaşamış olanların hatırlayacağı bir başka yönü ise şarkıcılığı. Ladd'in 1978 yılında çıkardığı kendi adını taşıyan albümüyle başlayan müzik kariyeri çok uzun ömürlü olamadı. Bir yıl sonraki Dance Forever albümü dışında, toplam sekiz 45'lik ve birçok “best of” toplaması yayınlandı. Merak edenler için belirtelim, resmi Web sitesi www.cherylladd.com'dan sanatçının “birçok şarkısını MP3 olarak indirmek mümkün. 
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THE SOPRANOS 


Sopranos veda 


etmeye hazırlanıydr 


Televizyonun en beğenilen dizilerinden “The Sopranos” bu ay altıncı ve son sezonuyla karşımızda olacak. Tony ve iki ailesi bir veda 

fotoğrafı için bir araya geldi. 


5. SEZON FİNALİ 


6. SEZON 
26 ARALIK 


DİZİLER 20:00 LAS VEGAS 


EN 


slımda bünu sıksık yâpmıyoflar, hat 


ta pek ender'bir araya geliyorlarsThe 

Sopranos neredeyse ön Yildir televizyonun en sevilen, en!çek övgdü'alan dizilerinden biri ama bütün aileniii/bif/araya gelişine rastlamak zor. Ne var ki, ali/n&i sezen başlamadan önce NewyJersey/tarzi/ bit Buluşma gerçekleştirdiler// Görkemli/(Fenkki/ biraz da hüzünlü. The-Sopranes”ektbimin duygularını, Paulie Walnuts'ı oynayan Tony Siricoödile getirdi. “Bit tiğine inanmak istemiyorum” dedi, Sirico. “Kalbim kırık. Bu on yıl, benim hayatımın en güzel on yılıydı.” 

Sirico, David Chase'in cüretkâr, sıradışı projesiyle hayatı değişenlerden sadece biri. Saygın karakter oyuncusu James Gandolfini de, başta kendisine verilmeyeceğinden endişe ettiği bu rolle şöhrete kavuştu. 45 yaşındaki aktör kendi adını şovunkinin önüne geçirmemeye çalışmasına, basından da kaçmasına rağmen şöhretten kaçamadı. Tıpkı Carmela'yı oynayan Edie Falco gibi, üç Emmy aldı. Gandolfini, Tony Soprano'ya veda etmenin tuhaf bir duygu olduğunu söylüyor. 
“Bazen bana sanki 1997'de bir otobüse binmişim de ancak şimdi iniyormuşum gibi geliyor. 
Ve kendi kendime, *Ne oldu, yahu?” diye soru-YOLU 

Alemsağlı Edie Falçeşen az Gandolfini kadar başarılı ve|öredeyse ©nüfkiyle mukayese edilecekibir şöhrete kavuştu. The Sopranos'ta karak- 


terine en/az benZeyen oyuncunun 00 duğu SÖYleniyor./Meâdow'u oynayan Jamie-Lynn Sigler, “Edie süper havalı bir teyze gibi” diyor. Gandolfini gibi Falco da diziden önce, pek tanınmasa da sürekli iş bulan bir oyuncuydu. Şöhretin rüz- 


gârına kapılmamak için elinden geleni yapmış: 


“Yokmuş gibi davrandım.” Arada bir de, bun- 


dan sonra iş bulabilir miyim, diye düşündü oluyormuş. “Bu piyango çarpmadan önce sürekli iş bulmak için mücadele ediyordum. Şimdi di- 


zinin sonuna kimi zaman heyecanlı yeni bir baş- 


langıç gözüyle bakıyorum, kimi zaman da paniğe kapılıyorum: Evi satmam gerekecek, arabayı satmam gerekecek.” 

Öte yandan hem Gandolfini hem Falco, sezonlar arasındaki uzun kış uykuları da dahil, hayatlarının neredeyse on yılını alan dizideki dostluğu 


ve kaliteyi özleyeceklerini söylüyorlar. Gandolfi- 


ni, oyuncu kadrosu ile teknik ekibi, hepsinin iş ahlâkını övüyor. Falco ise, “Ne olursa olsun anlamlı, önemli bir şeyin bir parçası olma duygusurna sahibiz,” diyor. “Ve bu noktadan sonra kimse bunu değiştirecek bir şey yapamaz artık.” 

Altıncı sezondan önce toplu fotoğraf çekimi için bir araya gelen The Sopranos ekibi, sohbet ediyor, kahve içiyorlar. Birbirlerini görmekten 


memnunlar. Ozellikle Dr. Melfi'yi oynayan Lor- 


raine Bracco. Aktris, Edie Falco ile oynadıkları birkaç bölüm hariç dizide New Jersey ailesi ve onların ailelerinin mensuplarından sadece Tony (Gandolfini) ile çekim yaptı. Bazen kendini grubun dışında kalmış gibi hissediyormuş. “Ancak böyle durumlarda herkesi görebiliyorum.” 

The Sopranos yayınlanmaya başladığı yıldan beri olay yarattı. David Chase'in dizisi, daha ön- 


ceki gangster dramlarına hiç benzemiyor. Noir'ı 


hatırlatan bir mizahı var, karakterleriyle hiç ben- 


Hem James Gandolfini hem Edie Falco, sezonlar arasındaki 

kış uykuları da dahil, hayatlarının neredeyse on yılını alan dizideki dostluğu ve kaliteyi özleyeceklerini söylüyor. 


zemediğimiz halde özdeşleşiyoruz. Seyircisini düşünmeye sevk ediyor. Dizi, ilk yılında büyük ilgi uyandırdı, sonra da bir televizyon olayı haline geldi. Chase bu durumu bir Avrupa tatilinden dönüp, izleyicilerin Vincent Pastore'nin kayıp karakteri Big Pussy'ye ne olduğunu merak ettiklerini görünce anlamış. Tıpkı Dallas'ın “J.R.'ı Kim Vurdu?” günlerindeki gibi. “Umurlarında olacağını sanmıyordum,” diyor. Her yeni sezon, karakterlerin başına neler geleceğinin merak edilmesine yol açtı. Bahisçiler, hangi The Sopranos karakterinin öleceğine ilişkin bahisler kabul etti. 5 Aralık'ta sona erecek beşinci sezonun ardından 26 Aralık'tan itibaren dizinin son sezonu yani altıncı sezonunu izlemeye başlayacağız. 
Hem merakla bir sonraki haftayı bekleyerek, hem de hiç bitmesin isteyerek. Bakalım yakın ge- 


lecekte televizyon ekranları The Sopranos gibi 


bir dizi görebilecek mi? 


4545 
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Dokuz can: 
Ailenin başına neler gelecek? 


Geçen sezon neler oldu, dizinin belli başlı kahramanlarının başına bu sezon neler gelecek? Dizinin yaratıcısı David Chase'in gözünden dokuz yaşam... 


TONY SOPRANO 
James Gandolfini 
Carmela ile yeniden 

bir araya geldi. Bu ay yayınlanacak sezon finalindeyse kendi başına işler çeviren kuzeni Tony Blundetto (Steve Buscemi) hakkında onu derinden etkileyecek kararlar vermesi gerekecek. 

Dizinin yaratıcısı David 
Chase, “Tony refah içinde” diyor. “Nispeten sakin bir dönem.” Ama işlerin hep böyle kalacağını da sanmayın. Ve “AJ hakkındaki endişeleri yüzünden” 
Dr. Melfi'yi görmeye devam ediyor. 


CARMELA SOPRANO 
Edie Falco 
AJ'in okul danışmanıyla samimi olduktan sonra, Tony'yi iki şartla yeniden kabul etti: Onu aldatmaya son vermesi, bir de ona ev yapmak için 600 bin dolar vermesi. 

Chase, "Carmela sinirli” 
diyor. “Daha önceleri, para kazanma şekillerini ahlâk dışı bulup ağlardı. 
Şimdi her şey nereye varacak diye kaygılanıyor. Ve zaman zaman da Adriana meselesini sorguluyor.” 


AJ SOPRANO 
Robert İler 
Okulla, annesi ve ba- 


basıyla, ona sorun oluşturan kaşlarıy- la mücadele etti, durdu. Sonunda, parti organizatörü olarak şansını denemeye karar verdi. 

AJ üniversitede, “ama pek iyi bir üniversite degil” diyor Chase. 
“Onun parti planlama fikirleri, annebabasınınkinden çok farklı. Kulüpçülük oynamak istiyor, bunun da en iyi yolu kulüplere gidip kafayı çekmek.” 


MEADOW SOPRANO 
Jamie-Lynn Sigler 

Sevgilisi Finn'le nişanlandı ve kendini okulun son gününe hazırlıyor. 

“Meadow mezun oldu” diyor Chase, “hukuk ya da tıpla ilgileniyor”. Bir hukuk şirketinde staj yapmak istiyor. Finn ise California'daki diş hekimliği okuluna döndü. Eh, hepimiz bir ilişkide araya mesafe girince ne oldugunu biliriz. 


JUNIOR SOPRANO 
Dominic Chianese 

İyi haber: Yeniden yargılanması ertelendi. Kötü haber: Birkaç ufak kriz onu kısmen bunak hale getirdi. 

Chase, “Junior'un mahkemesi halâ yapılabilir” diyor. “Ama önce federal hükümet jüri sorununu çözmek zorunda, Ne var ki, durumu gittikçe kötüleşiyor. Yani, kanunen yargılanıp yargılanamayacağı belli değil.” 


CHRISTOPHER MOLTISANTI 
Michael Imperioli 

Zaman zaman kendini içkiye, uyuşturucuya verdi. Önce nişanlısı Adriana ile federallere gitmeyi düşündü, ama sonra ihanetini Tony'ye haber vererek kızın ölüm fermanını imzaladı. 


“Christopher artık içki içmiyor” diyor Chase. “Üstelik de örgüt 


içinde rütbesi yükseldi.” Artık Adriana olmadığına göre, Christopher'in romantik ilişkilere girişmesini de bekleyebiliriz. 


JANICE SOPRANO 
Aida Torturro 
Öfkesini kontrol altına 

alma kurslarına giderek hem evliliği- ne, hem öfkeli mizacına hakim olmayı başardı. 

Kocası Bobby Bacalleri ile 
Dominica adlı bir kızları oldu. Chase bunun her şeyi değiştireceğini ima ediyor. “Janice, amcası Junior'ın bir huzurevine konmasını istiyor ama 
Tony buna karşı.” Doğrusu, kimse Tony'ye karşı çıkmak istemez. 


JOHNNY “SACK” SACRAMONI 
Vincent Curatola 

Carmine öldükten ve 
Küçük Carmine ile iktidar mücadelesini kazandıktan sonra nihayet New 
York şehrinin patronu oldu. Ya sonra? 
Bir sürü suç iddiasıyla hemen tutuklandı. 

“Johnny hapiste, savunmasını hazırlıyor” diyor Chase. “Öz ailesine destek olma, suç ailesini bir arada tutma baskısı altında.” “Bir Numara” olmanın eğlenceli bir şey oldugunu kim söylemiş? 


PHIL LEOTARDO 
Frank Vincent 

Yirmi yıl sonra hapisten çıktı ve kardeşi, Tony B. tarafından temizlenince intikam istedi. 

Johnny hapisteyken Phil ona vekâleten New York ailesinin patronu ve Chase'e göre, Tony ile birlikte çalışmaya Johnny kadar hevesli değil. 
“Bu adamların zehirli bir ilişkisi var. 
Ama Phil eski usul bir adam ve işi kişisel duygularının önünde tutmaya çalışıyor. 


ARTronic' 


The art of electronics 


Plazma keyfi! 


Kirli şebeke elektriğinin dalgalanan voltajı, başta plazma ve LCD 


televizyonlar olmak üzere tüm 
ES © idi elektronik cihazların hassas z EN devrelerine kalıcı ve yüksek maliyetli 


zararlar verebilir; ömürlerini kısaltır 


Ki) 


Müzik Sistemi (| Bilgisayar Aydınlatma Kombi yi 2 
100W 100W 3x20W 150W ya da tamamen bitirir! Artronic 2,5 saat 2,5 saat 4 saat 2,5 saat 


arafından ev kullanımı için özel olarak geliştirilen Homelight, şebekeden gelen enerjiyi düzenleyerek elektronik cihazlara güvenle ulaştırır; elektrik kesintilerinde çalışmaya devam etmelerini sağlar. 

Büyük bir heyecanla aldığınız yeni nesil elevizyonunuzu ve evinizdeki diğer cihazları gönül rahatlığıyla ve kesintisiz kullanmak için size en yakın Homelight yetkili satıcısına danışın! 


Ek akü grubu ile cihazların çalışma süreleri artırılabilir. 


Www.artronic.com.tr / artronicgartronic.com.ir / *90 (216) 3658221 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SHIFT expectations 
SS a-a-—-m 


Barney'in içki faturasından yumurta turşusuna Homer 
Simpson'ın ikinci adresi 
Moe'nun Barı'nın sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? 


THE SIMPSONS 


iz 


ri, onlarin çok daha büyük bir.kamu hizmetini. yerine getirmeleri.ânlamına geliyor. Hiçbiri benim kütüphanede yaşadığım zamana geri dönmemi istemez. 
Çünkü o, çok karanlık bir dönemdi.” 

6- BARNEY'NİN İÇKİ FA- 
TURASI 

Barney'nin içki faturası gerçekten dudak uçuklatan cinsten. NASA bir keresinde 14 milyar dolar gibi bir rakam hesapla- 


miş, Moe, hâlâ bu otlakçı arkadaşından kurtulabil- 


miş “degil. “Etrafınızda 
Barney gibi umutsuz bir vaka mutlaka olmalı. 
Çünkü ; Barney, vücut fonksiyonları halâ çalışan alkoliklerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor.” 
7- LENNY VE CARL 
Dünya: iki gruba ayrılabilir: Birisi: Lenny'yi kahraman olarak görenler, diğeri ise Carl'ı aziz ilan edenler. Moe'ya sen hangisini 


muzda aldıgımız cevap Şu oldu, “Carl seçerdim: 
Çünkü bu saçma sapan dergileri okuyan tanıdığım tek kişi o. Ayrıca onu kırmak da istemiyorum.” 
8-AŞK TESTİ 

Aşk Testi'ni deneyebilecek kadar yürekli misiniz, bakalım. Eğer değilseniz de endişe etmeyin. Çünkü belli ki bu külüstür artık kullanılamaz durumda. 
“Barney birkaç yıl “önce 


seçerdin diye  sorduğu— 


makinenin üstüne işemişti ve o gün bugündür makine kullanılamaz halde.” 
9- HOMER SIMPSON 

Resimde Homer Simpson, doğal yaşam alanında görünüyor. Doğal yaşam alanı 


derken, içerisinde aşırı miktarda alkol barındıran herhangi bir yapıyı kastediyoruz. “Homer harika bir müşteri. İkimiz bir anlaşma yaptık. Ben ona sulandırılmış alkol veriyorum, o da bana sahte para.” 


cnec-e 49 dB 


En yakınındakiler 
Jack Bauer'ı anlatıyor 


“24”te dördüncü sezondan beri Bili Buchanan olarak izlediğimiz usta oyuncu James Morrison ve diziye altıncı sezonda Nadia Yassir karakteriyle katılan Marisol Nichols, kendileri ve diziyle ilgili sorulara bakın nasıl yanıt veriyor. 


James Morrison: “Hep güçlü olmak zorundasın.” 
Kariyerinize palyaço olarak başladığınızı duyduk. 
Doğru mu bu? ; 

Dogru tabii ki. Böyle bir konuda neden yalan söyleyebileceğimi düşündünüz bilmiyorum ama evet, bir sirkte palyaço olarak başladım işe. 


“2#”e Bill Buchanan rolü için seçilmeniz nasıl gerçekleşti? 

Aslında benzer bir karakteri hiç canlandırmamıştım bugüne kadar. Daha önce 24'ün iyi bir dizi olduğunu duymuştum ama hiç izlememiştim. Bana bu rol önerildiğinde ailemi alıp tatile çıkmak üzereydim. Teklifi alınca ailemi Hawali ye gönderdim ve ben de setin yolunu tuttum. 


Bill Buchanan zamanının çoğunu CTU Merkezi'nde geçiriyor. İçeride tıkılı kalmaktansa Jack'le dışarıda olup, teröristlerin ensesinde boza pişirmeyi ister miydiniz? 

Belki merdivenlerde koşuşturup “Hadi Jack şu adamların ağzına ot tıkayalım” tarzında değil ama dediğiniz gibi olsa, hiç de fena olmazdı. 
Ama biliyorsunuz bu işin bir hikayesi var, siz de bunu bilerek kabul ediyorsunuz rolü. Yine de 


v2 58 


belli mi olur, bir bakarsıniz önümüzdeki günlerde 
Bill çıkar sokaklara ve he: 


pimizi şaşırtır. 


Bill Buchanan gibi kalmak zor olmuyor mu? 
Kendisini biraz daha rahat bıraksın istemez miydiniz? 


güçlü 


Keşke Dean Martin'in yerine 
Jerry Lee Lewis'in rolünü oynasaydım demek gibi bir şey olmaz mıydı bu? Siz de biliyorsunuz sorunları çözmek için Bill Buchanan gibi olmalısınız. Bir fırtınanın ortasında kağıttan kuleler dikmeye çalışmak gibi bir şey Bill'in yapüğı... 


Kiefer Sutherland (Jack) dizideki gibi hep gergin ve ciddi biri midir? 

Keifer, kendini işine yüzde 110 adayan birisi. Eğer Jack Bauer gibi ekranların gelmiş geçmiş en kızgın karakter 


K 


lerinden birini canlandırıyorsanız, işinize odaklanabilmeniz için zaman zaman tansiyonunuzun yükselmesi gerekebilir. Bundan kaçamazsınız. 
Keifer'ın kocaman bir kalbi var ve kendini oyunculuğuna, yapımdaki sorumluluğuna adamış durumda. Tabii ki bu duyduğu heyecanı herkese geçirmek istemesi de çok doğal. Hem öyle olmasaydı 24, bu kadar başarılı bir diziye dönüşemez- 


di bana kalırsa. 


Marisol Nichols: “24'te bir oyuncu, karakterinin öleceğini o günün sabahı öğrenir.” 


“24”e nasıl dahil oldunuz? 

Deneme çekimlerine katılarak... Injustice filmini yeni bitirmiştim ve daha önce altı senede dört kere katıldığım 24'ün deneme çekimlerine bir kez daha katıldım. Kendi kendime “Hiç şansım yok, bu işi de bana vermeyecekler” diyordum ama oldu. Nadia Yassir rolünü bana verdiler. 


Daha önce “2#”ün sadık bir izleyicisi miydiniz? 


Evet ama tamamını izleyememiştim. Dördüncü ve beşinci sezonları izleme imkanım olmamıştı. 


Rolü bana verdiklerinde elime beşinci sezonun 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Önümüzdeki bölümlerde neler olup biteceğine dair bize söyleyebileceğiniz hiç ipucu yok mu? 

Olmaz mı hiç? Mesela Bill'in kötü bir adama dönüşeceğini söyleyebilirim ama açıkçası bu doğru değil takdir edersiniz ki. Söyleyebileceğim tek şey Bill, Jack'e yardımcı olmayı sürdürecek, onun problemlerini halletmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki ben de bir gün Jerry Lewis olma 


hayaliyle Dean Martin olmaya devam edeceğim. 


DVD'sini tutuşturdular ve ben de kendi kendime “Aman Tanrım! Şimdi ben 24'te mi oynaya- 


cağım?” dedim. 


Dizide sağ kolunu canlandırdığınız Kiefer Suther-Jand'le çalışmak nasıl peki? Sette de Jack gibi ciddi midir? 

Daha önce aynı ortamlarda bulunmuştuk ama hiç birlikte çalışmamıştık. Duyduğum; hakikaten işinde çok ciddi, kendini işine tamamıyla adayan, işine odaklanmakta usta, ciddi bir adam olduğuydu. Ama onu nerede gördüysem, karşımdaki kişi insanlara şakalar yapan, oyunlar oynayan, gayet eğlenceli biri oldu. Söylediklerinin tam tersi biri 


yani... 


“24”, belki de gelmiş geçmiş en çok şiddet içeren dizi. Sakin geçen sahnesi pek olmuyor. Çekimlere nasıl yansıyor bu? 

Gerçekte tam tersi bir durum söz konusu. Herkesin sesini yükselttiği, strese girdiği bir sette olmayı kim ister ki? Sürekli şakaların yapıldığı, dansların edildiği, fıkraların anlatıldığı bir set bizimkisi. 
Ama iş çekimlere geldi mi, şakaları bir kenara bı- 


rakıp gayet ciddi çalışıyoruz. 


“2#”te ölecek olanlar, bunu önceden öğreniyorlar mı 
Hayır. İlk dört bölümün senaryosunu bana verdiklerinde, ilk üç bölümü okuduktan sonra dördüncü bölümde Roger Cross'un öldüğünü öğrenmiştm. O sırada bir uçaktaydım ve epey sarsıldığımı hatrlıyorum. Ama bunu kimseye söylememem ve çenemi kapamam gerektiğini düşündüm. Karakterler o gün iyi bir karakter olarak mı kalacak, yoksa kötü biri olduğu mu ortaya çıkacak 


hiçbirimiz bilmiyoruz açıkçası. 


FAMILY GUY 


SHIFT expectations 


Referanslarım olmadan 


asla! 


Televizyon dizilerinde karakterlerin cümleleri, fonda çalan şarkıların her biri popüler olmuş kaynaklara, kişilere gönderme niteliği taşıyor. 
“Family Guy”da durum farklı: 

Bu kez “referans”lar hikayeyi anlatmak için birer araç olmaktan öte çoğu zaman hikayenin kendisini oluşturuyor. 


amily Guy'ın izleyicilerinde bir tutkuya dönüşmesi çok şaşırtıcı değil. Dizi sadece kendi karakterleri ve hikayeleriyle sınırlı kalan bir çerçeve çizmiyor, ekranlarda. Popüler kültürün bugüne kadar karşımıza çıkardığı her şeyi, Peter Griffin ve aile fertleriyle beraber tekrar hayatımıza sokuyor. Bu ay CNBC-e ekranlarına gelecek bölümlerde durum değişmeyecek, yine geçmişten hatırladığımız birçok şarkıyı, televizyon karakterini ve sanatçıyı yâd edeceğiz. 


Bu ay izleyeceğimiz bölümlerden ilki Breaking Out is Hard to Do başlığını taşıyor. 60'lı yılların şarkılarına meraklı olanlar bu ismin 1962 tarihli bir Neil Sedaka şarkısından geldiğini hatırlayacaklardır. Şarkı daha sonra yine aynı yılların en meşhur ikilisi The Carpenters tarafından da seslendirilmişti. Bu bölümde selam göndereceğimiz 
bir başka “popüler” eski dost ise Star Wars... 30 
yıldır hiç gündemden düşmeyen Star Wars önü- 


müzdeki sene çizgi film olarak ekranlara gelme- ye hazırlanırken, biz de serinin sinema filmlerin- 


de gördüğümüz bir “havada kovalamaca” sahne- 


sini anımsayacağız. Amerikan televizyon tarihin- 


de hâlâ kırılamamış bir izleyici rekorunu elinde tutan M*A“S“H adlı dizi (sezon finalini tam 
107 milyon kişi izlemişti) ve ünlü aktör Karl 
Malden de bu bölümdeki referanslar arasında yer alacak. 

Bu ay izleyeceğimiz bölümlerden Model Misbehavior ise adını 2000 yılında gösterilen bir televizyon filminden alıyor. Löis bu kez fotomodel olmaya heveslenecek, bunun için diyet hapları kul 


lanmaya başlayacak, karısını aşırı derecede kıskanan Peter'ın başı yine dertten kurtulmayacak. Bir sonraki bölüm Peter's Got Woods'a ünlü oyuncu James Woods sesiyle konuk olacak ve kendisini seslendirecek. Taş Devri'nin Fred ve Barney'si, Kutsal Hazine Avcısı Indiana Jones ile Uzay Yolu'nun mürettebau bu bölümde selam göndereceimiz isimlerden birkaçı. Aralık ayının son bölü: mü Perfect Castaway'deyse Peter, arkadaşları Ouagmire, Cleveland ve Joe ile ıssız bir adaya düşecek. Tıpkı Tom Hanks'in 2000 yılında Cast Away filminde düştüğü cibi... 
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yi sezonun ortalarına gelirken “One Tree Hil”in yaratıcısı Mark Schwahn dizinin kendisi için ne anlama geldiğini, olayın nereden gelip nereye gidebileceğini ve oyuncularla ilişkisini anlatıyor. i 


: 


İmzanızı attığınız birçok TV dizisi gibi “One Tree Hili”de de basketbol ön plana çıkıyor. Siz de basketbol oynar mıydınız gençliğinizde? 

Basketbola bayılıyorum ama oyuncuları seyretmek, o ortamda bulunmak bana daha çok zevk veriyor. Üniversite yıllarımda oynamışlığım da var. Birini oyun sahasına koyun, yaşı kaç olursa olsun her şey silinir gözünde ve neler yapabileceğini keşfetmeye başlar. Sanırım yaşadığım sü- 


rece spora olan takıntım hiç geçmeyecek. 


Dizide Dan Scott olarak izlediğimiz Paul Johansson bazı bölümlerde yönetmen masasına da oturmaya başladı. Bir oyuncuyu kamera arkasın- 


da görünce ne hissediyorsunuz? Ona güvenebiliyor musunuz? 


Sadece o değil, dizinin Karen'ı Moria Kelly de yönetiyor bazı bölümleri. Paul ise harikadır zaten. Ne yapacağını gayet iyi bilir, Moria'yla tarzları da farklıdır. Yolun başındayken sadece yazmıyor, yönetiyordum da. Ama artk yorulduğu- mu hissediyorum. Televizyon çok çabuk öğütüyor adamı. O kadar hızlı olmak zorundasınız ki, gün geldi, bir sezonun 21 bölümünde 15 farklı yönetmenle birlikte çalıştık. Ama 80 bölüm çektikten sonra bütün oyuncular artık kendi karakterlerini ezbere oynamaya başlıyorlar. Bu nedenle içlerinden birini kameranın arkasına almak bana daha doğru geliyor. Onlara güvenim 


tam. 


LİSE BİTTİKTEN SONRA 

NELER OLACAK? 

“One Tree Hill”de okulda geçen her bir yıla iki sezon düşüyor. Bu bilinçli bir tercih mi? 

İkinci sezon bölümlerinde hiç basketbol maçı yer almadı. Bu da epey sıkıcı geldi izleyiciye. Basketbol sadece basketbol değil, bizim için. Basket bol oynarken insanların kişilikleri, hayatları nasıl etkileniyor önemli olan bu. Lucas ve Nathan takım için çok önemliler ve ben onlar hep lise- 


ye gitsin istiyorum. Dizinin kendi içinde zamana 


yayılması bu yüzden sayılır. 


/ 


Bu hesapla beşinci sezona geçerken çocukların liseyi bitirmiş olmaları gerekiyor. O zaman ne olacak? 

Daha önce yapılmamış bir şey olsun istiyorum bu konuda. Daha önce yapılmamış, çünkü kötü bir fikir belki de... Nathan'la Hailey'nin evlenmesi gibi alışılmamış bir şey olsun istiyorum. 
Yeni hikayeler anlatmayı seviyorum ve lise bittikten sonra başlayacak hayatların birçok yeni hika- 


yeler içereceğinden eminim. 


Daha önce de Samuel L. Jackson'ın başrolde oynadığı basketbol filmi “Coach Carter”in senaryosunu yazan Mark Schwahn, basketbolun insanı kendini keşfetmeye yönlendiren bir özelliği olduğunu düşünüyor. 


55 diz 


EN DİZİLER CUMA 20:00 GILMORE GİRLS | 21:00 ONE TREE HILL 


“Gilmore Girls”ün büyük finaline yaklaşırken ailenin kadınları evliliklerini 


yeniden gözden geçiriyor. 


uke ile evlenmesine ramak kala yollarını ayıran Lorelai, Gilmore Girls'ün geçen ayki ilk bölümünde Rory'nin babası Christopher ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 20 yıldır bir türlü bir araya gelemeyen çift nihayet mutlu bir aile tablosu yaratma şansını elde etti. Ancak Gilmore Girls'ün sadık izleyicileri, altı sezon boyunca kavuşmalarını bekledikleri Luke ile Lorelai'ın böyle ansızın ayrılmasını pek içlerine sindiremediler. Dizinin ilk birkaç sezonunda bir türlü birbirine açılamayan ikili “nihayet birbirlerine kavuşacaklar” derken ansızın ayrılınca, fırsattan yararlanıp “esas kızı nikah masasına oturtan” Christopher oldu, böylece. İlk günlerde çok fazla sorun yaşamayan yeni evli çiftimizin evlilikleri bu ayki ilk bölümde 40. 
gününe varmış durumda. Takdir edersiniz ki 40 
gün; bir evlilik için çok da uzun bir süre sayıl 
maz. Hele ki annesiyle babasının evlilikleri 40 
yılı doldurmuş olan Lorelai Gilmore için... 
Gilmore Girls'ün bu ay izleyeceğimiz ikinci bölümü pek de hoş olmayan bir olayla açılıyor. 
Richard Gilmore, geçirdiği kalp krizi sonrasında ameliyata alınırken, 40 yıllık eşi Emily ameliyathanenin kapısında doktorlardan iyi haberler almayı umut edecek. Her zaman annesinden uzak kalmaya çalışan Lorelai, böyle bir durum karşı: sında annesini yalnız bırakmıyor elbette ve hemen hastaneye koşuyor. Sancılı bekleyiş dönemi anne-kızı bugüne dek hiç olmadığı kadar yakınlaştıracak gibi... 

Lorelai ile Christopher'ın evlilikleri ise bu ay epey sarsılacak. Ani bir kararla evlenip Paris'ten döndükten sonra Christopher'ı Stars Hollow sakinlerine kabul ettirme çabasına girişmişti Lorelai, hatırlarsanız. Köprünün tamiri için para toplamak amacıyla düzenlenen örgü örme yarışması sırasında bu işin öyle kolayca gerçekleşmeyeceği de anlaşıldı. Christopher'ın 10 bin dolarlık bir bağış yapması, Stars Hollow sakinlerinin ona bakışlarında bir mesafe yarattı ister istemez. 
Bir de “Luke faktörü” var, unutulmaması gereken. Luke, Stars Hollow'un en sevilen insanlarından biri ve insanlar onu Lorelai'a çok yakışurmışu. Babasının hastalığı sırasında Christopher'a bir türlü ulaşamayan Lorelai'ın yanında her zaman olduğu gibi Luke olacak. Bütün bunlar Lorelai'ın 40 günlük evliliğini sorgulamasına yol açacak. Olayların nasıl gelişeceğini hep bera- 


ber, bu ayki bölümlerde öğreneceğiz. 


(İKOLATAYSA 
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“Buffy”de bu ay altıncı sezon finalinin ardından yedinci sezona geçiyoruz. 
Yedinci ve son sezonla beraber yeni bir karakter de ekibe katılacak: Müdür Robin Wood. Wood'u canlandıran D.B. Woodside'ı, CNBC-e'nin bir başka iddialı dizisi “24”te de Başkan Wayne Palmer rolünde izliyoruz. 


u ay dizinin Lessons 

adıyla yayınlanacak 

ikinci bölümde Sco:- 

oby tayfasını bir tür iyileşme sürecinde izleyeceğiz. 
Bu arada Sunnydale Lisesi'nin yeni müdürü olan Robin Wood'la tanışmamız da aynı döneme rastlayacak. Sunnydale'in yeni müdürünü canlandıran 
D.B. Woodside, aslında hiç de yabancı olduğumuz bir sima değil. Woodside, ilk kez karşımıza 24 dizisinin üçüncü sezonunda çıktı. Başkan David Pal mer'ın kardeşi ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Wayne Palmer'i canlandırıyordu. 
Aynı dizinin beşinci sezonunda ise konuk oyuncu olarak diziye katıldı. Fakat altıncı sezonda kardeşi David Palmer'ın 6k 
Baş- 


kan sıfatıyla diziye kesin dönüş 


dürülmesinin ardından, 


yaptı. 


“ROMEO MUST DIE"DAKİ 
ROLÜYLE TANINDI 

25 Temmuz 1969'da New 
York'ta dünyaya gelen Woodside, lisede futbol oynarken dizini sakatlayınca okuldaki tiyatro kulübüne katıldı. Yale School of Drama'dan mezun olması nın ardından da başta televizyon dizileri olmak üzere birçok yapımda yer aldı. 2001 yılında hayatını kaybeden Amerikalı 
R'n'B şarkıcısı Aaliyah ile rol aldığı Romeo Must Die'daki rolü, dikkatlerin üzerinde toplan- 


masını sağladı. 


D.B. Woodside, Buffy the 
Vampire Slayer'da Sunnydale 
Lisesi'nin yeni gizemli müdürünü canlandırıyor. Wood'un Sunnydale'da bulunmasının nedenini dizinin ilerleyen bölümlerinde anlayacağız. Sadece şu ipucunu verelim, Wood'un Sunnydale'da bulunmasının sebebi annesi ve Spike'la alakalı. Bakalım Müdür Wood iyi mi yoksa kötü mü? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu arada da Woodside nasıl biri kendi 


ağzından dinleyelim. 


OYUNCULUĞA BAŞLAYIŞ 
ÖYKÜSÜ: 

“Aslında çok ilginç bir hika- ye. Lisede futbol takımında oy: nuyordum. Son sene maç sırasında saka'landım ve bu yüz: 
den üç hafta boyunca sahaya çıkamadım. Bunalımdaydım. 
Bir gün okulun koridorlarında boş boş gezerken hiç uğramadığım bir bölüme girdim. İçeri- den müzik sesi geliyordu. Bir anda kendimi Brigadoon adlı müzikalin kostümlü provasın- da buldum. Karşılaştığım sahne beni çok etkilemişti. Hayatümda daha önce hiç müzikal izlememiştim, fakat o gün orada beni oyunculuğa çeken bir şey oldu. Tam anlamıyla büyü- 


lendim.” 


KARİYER HEDEFİ: 
“Sanırım bu oyuncudan oyuncuya değişen bir durum. 


Bence Hollywood'a adım at 


mak o kadar da zor bir şey de gil. Asıl sorun, eğer bir kariyeriniz varsa ve siz bu kariyerin en yüksek noktasında kalmaya çabalıyorsanız ortaya çıkıyor. 
Çünkü önemli olan, elde ettiği niz konumda kalmayı başarabilmek.” 


MÜDÜR WOOD ROLÜ: 

“Diziyi daha önce hiç izlememiştm. Yedinci sezon başlamadan önce menajerim aradı. 
Sanırım yapımcılar daha önceki işlerimi beğenmişler ve ben- den Müdür Robin Wood rolünü canlandırmamı 
Tekliflerini iki kez reddettim. 


istediler. 


En sonunda menajerim beni ikna etmeyi başardı ve zorla da olsa sete gittim. İyi ki de gitmişim. Çünkü rolüme kısa sürede aşık oldum. Menajerim beni bu işe zorladığı için gerçek- 


ten çok mutluyum.” 


BUFFY THE VAMPIRE 
SLAYER'IN SONA ERMESİ: 

“Hayatlarının yedi senesini birlikte çalışarak geçiren ve beraber büyüyen bu insanların ayrıldığını görmek çok üzücüy: 
dü. Adeta bir aile gibiydiler ve her aile gibi birbirlerini çok seviyorlardı. Birlikte harika bir ekip oluşturmuşlardı. Son sezonlarında beni de bu aileye dahil etiler. Son bölümde ağlamalar ve kucaklaşmalar eksik olmadı. Fakat her şeye rağmen yollarına devam etmek istiyorlardı.” 
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Duygusal final 


Ayın ilk bölümü olan “Grave” aynı zamanda altıncı sezonun da final bölümü. “Grave”de duygular ön planda olacak. İşte finalden birkaç not... 


© Bu bölümde Scooby tayfasının belki de en güçsüz, en etkisiz elemanı olan Xander öne çıkacak ve esas gücü açığa çıkacak. Geçen bölümlerde Tara'nın ölümü üzerine önce intikam ateşiyle ufak çapta bir katliama neden olan Willow, sezon finalinde bu kadar acıyı kaldıramayacak ve bu acıya son vermek için dünyanın sonunu getirmeye karar verecek. Bu yüzden bu sezonun durdurulması gereken “bâş kötüsü” Willow olacak. 
Daha önce hiçbir avcı veya doğaüstü gücün Willow'u durduramayacağı söylense de Xander arkadaşına olan sonsuz sevgisi yüzünden göreve gönüllü olacak. 

© Grave, dizinin Joss Whedon tarafından yazılıp yönetilmeyen tek sezon finali. 

© Bu bölümde Dawn, Buffy'le beraber canavarlara karşı 


savaşırken aslında ne kadar iyi bir dövüşçü olduğunu kanıtlıyor. Bunun önemini yedinci sezonda hep beraber izleyip göreceğiz. 

e Bölüm sonunda Spike'ın ruhuna kavuşması yedinci sezonun finalinde önemli bir rol oynayacak. 

e Grave, MagicBox'n içini görebildiğimiz son bölüm. 
Çünkü bölüm sonunda MagicBox yıkılıyor ve bir daha da yenilenmiyor. 

e Altıncı sezon, David Boreanaz'ın Angel rolüyle diziye konuk olmadığı tek sezondu. 

e Bölümün sonunda çalan Prayer of St. Francis adlı şarkı Sarah McLachlan'a ait. Bu Sarah McLachlan'ın şarkısının kullanıldığı ilk sezon finali değil. İkinci sezonun finalinde yine aynı müzisyenin Full of Grace adlı şarkısı kullanılmıştı. 


ER 
Acil aşklar 
Abby, hüsranla sonuçlanan onca romantik ilişkiden ders almamış 


anlaşılan. Şimdi de gönlünde, tıp öğrencisi Jake yatıyor. 
Bir de ortada yaş farkı olmasa... 


u ay acil servisin koridorlarında Dr. 

Abby Lockhart (Maura Tierney) ve 

Neela'yı benzer sorunlarla boğuşurken izleyeceğiz. İkisinin de kalacak yer bulması gerekiyor, örneğin. Bir de aşk meseleleri var, kafalarını kurcalayan. Neela, Luka'ya âşık olduğuna artık kesin olarak emin. Luka ise bu ilişkiye mesafeli yaklaşan taraf. Abby kaçırıldıktan sonra işinin başına dönüyor. Ama doğru yapıp yapmadığından kendisi bile emin olmadan. Tıp öğrencisi Jake'le karşılaştığında ise kafasındaki bütün soru işaretleri bir anda silinecek. Çünkü Jake'e karşı bir çekim hissediyor ve duyguları karşılıksız değil. İlerleyen bölümlerde Jake'in Abby'le çıkma girişimlerine ve bunların hüsranla sonuçlanmasına tanık olacağız. Sonuçta Abby “Bir tup öğrencisiyle nasıl çıkabilirim?” diye düşünüyor. 


AYRILDI AMA DOST KALDI 

Diziyi takip edenler hatırlayacaktır, Abby daha önce Richard Lockhart'la evlenmişti. Hâlâ da Richard'ın soyadını kullanıyor. Asıl adı Abigail Marjorie Wyczenski. Onu ER'da ilk kez hemşire olarak göründüğü altıncı sezondan beri tanıyoruz. Artık doktor, ama hemşirelik dönemini de özlediğimiz bir gerçek. Dizide yedi yıl kalan Julianna Margulies'in canlandırdığı Carol Hathaway'den sonra uzun soluklu dizinin en iyi tanıdığımız hemşiresiydi. Aşk hayatına gelince, baştan beri hayli karışık. Daha ilk randevusunda ayrılmaya karar verdiği Luka'dan bir yıl sonra onu koparan şey, sorunlu annesinin gelişi oldu. Dr. John Carter'la ara sında yaşanan yakınlaşma da bir diğer erkendi. 
Carter'la ilişkisi ise evlilik yolundayken direkten döndü. 
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SAAT DEĞİŞİKLİĞİ 
23 ARALIK 20:00 


SMALLVİLLE 


Clark'ın gözünden 
Simaliville semen 


Clark'ın sırrını öğrenmesi. Bakalım beşinci sezonda “Smallville”de yaşanan 


değişiklikleri Clark'ı canlandıran 


Tom Welling nasıl değerlendiriyor? 
1 z 


Sek. 


LEX'İ KÖTÜLÜĞE İTEN CLARK MI? 

Gerek çevirdiği gizli işler olsun, gerekse Art hur Curry'ye yaptığı işkenceler ve düzenlediği insanlık dışı deneyler olsun, Lex bu sezon bize tam anlamıyla bir Luthor olduğunu kanıtladı. 
Suçu başkasına atmak her zaman en kolay yol dur. Oysa, Lex'in Clark'tan tek istediği ona gerçeği söylemesiydi. Fakat Clark, Lex'in bu isteğini hiçbir zaman yerine getirmedi. Acaba Lex'in kötü adama dönüşmesinde Clark'ın gerçeği söy- 


lememesinin rolü var mı? “Lex kesinlikle böyle düşünüyor” diyor, dizide Clark'ı canlandıran Tom Welling. “Fakat ben buna katılmıyorum. 
Clark hiçbir zaman Lex'i üzecek bir şey yapmadı. Lex sadece kendi doğrularına göre hareket et meyi seçti. Lex'in iyi, Clark'ın ise kötü adam ol duğuna inanmak olaya çok ilginç bir yaklaşım 


olurdu. Ama Lex kesinlikle kötü adam.” 


# 


CLARK'TA LOIS NE ZAMAN BİRLEŞECEK? 

Clark/Lex ikilisi Smaliville'deki tek karmaşık ve zorlayıcı ikili değil. Lois mısır tarlasına düşüp, Clark'ı doğum günü kostümü içerisinde gördüğünden beri ikilinin arasındaki komik, alaycı ve zaman zaman can sıkıcı diyalogların arkası kesilmiyor. Fakat bu yakınlıklarına ve uzun bakışmalarına rağmen hâlâ aralarında bir elektriklenme göremiyoruz. Eğer eninde sonunda evleneceklerini çizgi romanlardan bilmeseydik, bu garip çiftin ileride beraber olacağını tahmin etmek neredeyse imkansız olurdu. 

“Clark ve Lois'in ilişkisi hakkında kafalarda birçok soru işareti var” diyor Tom, Lois karakteri hakkında ve ekliyor “Açıkçası onun neden Smallville'de olduğunu bilmiyorum. Ama Lois çok eğlenceli ve izlemesi zevkli bir karakter. Lois karakteri diziye yeni bir soluk getirdi. Fakat Lois'in geleceği hakkında hiçbir fikrim yok. Bana sorarsanız, Lois ve Lex arasında bir ilişki ilginç 


olabilir.” 


SIRDAŞ CHLOE 
Bu sezonun ilk bölümünde Chloe, Clark'ın 


sırrından haberdar olduğunu kahramanımıza söylemişti. O günden beri Chloe, Clark'ın maceralarında daha çok yer almaya başladı. Adeta Clark'ın dedektif ortağı/sağ kolu oldu. Welline, “Clark'ın sırrını bilmesi Chloe'nin daha aktif olmasını sağladı” diyor, Chloe'nin değişimi hakkında ve ekliyor: “Chloe karakteri bu sayede adeta yeniden şekillendi. Pete ve bazı diğer konuk oyuncular gibi Chloe'nin bu sırrı bilmesi, Clark'ın başına gelen olayları başkasıyla paylaşabilmesini sağladı. Bunları paylaşabilmek Clark için çok önemli. Çünkü Clark, nasıl kahraman olunacağını öğrendiği bir süreç içerisinde yer alıyor. Clark'ın sırrını paylaşmak Chloe için de avantaj oldu. Bu sayede kendi rolü arttı ve bir bakıma ona ayrıcalık kazandırdı.” 


ENTELEKTÜEL BİR DÜŞMAN 

Beşinci sezonun ilk bölümünün sonunda, uzay gemisinden siyah bir sıvı dışarı sızdı ve bu sıvı, Brainiac lakaplı Milton Fine adında bir insan formunu aldı. Şu ana kadar Clark'ın en kötü düşmanı olan entelektüel ve dünya dışı Brainiac'ı, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Spike'ı canlandıran James Marsters oynuyor. Brainiac'ın amacı Kal-El'i kötü tarafa çekmek. James 


Marsters'tan övgüyle bahseden Tom, “James 


olağanüstü bir oyuncu” diyor. “Harika bir insan. Kendisiyle inanılmaz iyi anlaşıyoruz. Ne zaman sete geleceğini duysam çok seviniyorum. 
Belki de şu ana kadar dizide rol alan en güçlü oyunculardan bir tanesi. Dizideki karakteri birçok yöne çekilebilir. Fakat şahsen Brainiac ve Lionel Luthor arasında büyük ve yüksek gerilimli bir sahne görmeyi çok isterim. Oyunculuk açısından da bunun yüksek gerilimli bir çarpışma olacağını düşünüyorum.” 
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THE 4400 


4400'den geriye kaç kişi kalacak? 


Birçok konunun henüz açıklığa kavuşmadığı, soruların yanıtlarının hâlâ alınamadığını düşünürsek, ay bizler veda edecek olan “The 4400”ün tekrar 

e eceğini söylemek çok zor değil. 

sayısı ise dördüncü sezonun 

iktarda azaldı. 
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aşlangıçta 4400 kişiydiler. Çeşitli tarihlerde kaçırılmışlardı, ancak dönüşleri hep beraber gerçekleşti. 4400 kişinin tamamı aynı anda ve aynı noktada, Rainier Dağı'nda karşımızdaydılar yine. Hepsi de kayboldukları yaşta kalmışlar, hiç değişmemişlerdi. Zaman içinde değişen bir şeyler olduğunun farkına vardık. Onlar aruk sıradışı yeteneklere sahiptiler. Bazıları şifa veriyordu, insanların aklından geçenleri okuyabilenleri 


vardı, hatta geleceği bile görebiliyorlardı. Onları 


kaçıranların uzaylı olduğunu düşünmeye başla- 


mışken işin gerçeğini öğrendik: 4400 kişi gelece- 


ğin insanları tarafından belli bir görev için kaçırılmışu. Gelecekte insanoğlunu bekleyen korkunç sonu önlemekti, onlara yüklenen misyon. 

The 4400, dördüncü kez bizi merak içinde bi- 


rakarak aramızdan ayrılıyor. Bu ay dizinin dör- 


düncü sezonuna ait son-üç bölümü izleyeceğiz. 
Üçüncü sezonun sonunda 4352 kalan 4400 kişilik “görevli ekibimiz” bu sezon hiç fire verme- 


di. Ancak 9 Aralık'ta CNBC-e ekranlarına gele- 


cek olan dördüncü sezonun sondan ikinci bölü- 


münde bu durum değişecek ve 4400 kişiden bi- 


A 
E 
: 
| 
: 
; 


rini daha kaybedeceğiz. Final bölümündeyse dizinin önemli karakterlerinden biri daha ölecek, ancak o 4400 kişiden biri değil. Bu isimlerin kimler olacağını ve hangi soruların yanıtını bulup hangilerinin cevapsız kalacağını hep birlikte 


göreceğiz. 


koçeğitim 


ÖSS, SBS, OKS, Okul Dersleri, SAT, TOEFL, lELTS, İngilizce Dersleri 


SİSTEMİ ile EĞİTİM 


VELTS'de 


Türkiye'nin En Uzman 
Kadrosu... 


COLLEGE COUNSELİNG 
YURTDIŞI EGİTİMDE 20 SENELİK TECRÜBE... 


İNGİLİZCE DERSLERİ: KONUŞMA, BUSINESS, PRATİK, AKADEMİK VE TÜM AVRUPA DİLLERİ 


YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ: AMERİKA, İNGİLTERE, KANADA, AVUSTRALYA'DA ÜNİVERSİTE ve MASTER EĞİTİMİ PROFESYONEL COLLEGE COUNSELING 


Prosramlanmış Özel Ders Eğitiminde 


90100 BAŞARI 


20 SENEDİR ÖSS, OKS, SBS'DE 
KONUSUNDA UZMAN ÖĞRETMENLERLE 
EVİNİZDE ÖZEL DERS ALMA SİSTEMİ 


Toplam 
Mevcut 


2 > ÖSS 2007'DE İLK 1000 DERECEDE 38 ÖĞRENCİ 
OKS 2007'DE İLK 1000 DERECEDE 42 ÖĞRENCİ HER BRANŞTAN EVİNİZDE ÖZEL DERS ALMA İMKANI 

OKS 2007'DE TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN NET ORTALAMASI 91 NET ÖSS 2007'DE TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN PUAN ORTALAMASI SAY2:345 EA2:334 PUAN 


even cirlikuyu Şubesi 
ĞİTİ ÜYÜ ; Kore Şehitleri Cad. No. 23 

KOÇ EĞELEM BÜYÜYOR! 2347 4500 Gsm 0532 3662222 LEVENT ŞUBESİ 
AÇILDI... > Etiler/Ulus Şubesi 

: "2. Ulus, Adnan Saygun Cad. Gümüş Sok. No.6 
A Blok D.2 Ulus Tel 0212 324 78 79 Gsm 0533 2561188 


Bağdat Caddesi Şubesi 
Suadiye, Bağdat Cad. 386/3 Şaşkınbakkal Tel 0216 355 3185 Fax 0216 369 2224 Gsm 0532 4019222 


Ol | SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI 


TOEFL, IELTS, SAT, College Counseling COLLEGE COUNSELING 


TOEFL, SAT, IELTS, CMAT, GRE, IB, TOEIC 


<a” eroes'un ikinci sezonu bilmeceyle başladı. Daha doğrusu, geçen sezondan kalan bilmeceyi tamamıyla çözmeden başladı. Öyküde birçok ey öğrendik, yeni karakterlerle tanıştuk, eski karakterlerin çoğunun ne durumda olduğunu gördük... Ama geçen sezonunun finalinde izlediğimiz olaylarla bu sezonun başlaneı- 


cında izlediğimiz olaylar arasında dört aylık bir 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çapan 


“Heroes” 
ikinci sezona hızlı bir giriş yaparak bizi yeni karakterlerle 


tanıştırdı, yeni öykülere start verdi. Fakat geçen sezon finaliyle bu sezon başlangıcı arasındaki o dört ayda neler olduğunu 


merak etmemek de mümkün değil... 


boşluk var... Ve arada neler olup bittiğini şu anda tam olarak bilmiyoruz. Bu bakımdan Heroes'un yaratıcısı lim Kring ile ekibinin bizi şimdi hem ileriye, hem de geriye doğru merakta bı- 


raktığı söylenebilir. 


PETRELLI KARDEŞLER MUAMMASI 
Mesela insanı en çok merakta bırakan konu- 


lardan biri, Petrelli kardeşlerin başına tam ola- 


rak neler geldiği. İkisini de ikinci sezonda sağ salim görüyoruz, dolayısıyla da en azından geçen sezon finalinin ilk akla gelen sorusu, yani ölüp ölmedikleri sorusu cevaplanmış oluyor... Fakat şimdi de nasıl olup da ölmedikleri bir esrar konusu. Şimdilik karanlıkta olan o boşluk, iki kardeş için pek de öyle pürüzsüz geçmişe benzemiyor. 

Mesela Nathan döndü ama günlük güneşlik bir dört ay yaşamadığı ortada... Geçen sezon sonunda uçma gücünü kullanarak kardeşi Peter Petrelli'yi New York semalarına çıkarmıştı, böylece Peter bir nükleer bomba gibi patladığında etrafa zarar vermeyecekti. Bunda başarılı oldu, ama arkasından travmatik olaylar yaşamış gibi görünüyor. Yüzünde uzunca bir de sakal var, üstelik. 

Patlamadan uzakta olma gibi bir şansa hiç sahip olmayan Peter'ın kurtulmuş olması ise, daha da şaşırtıcı bir şey. Bir de buna ikinci sezon başında kendisini Amerika'da değil İrlanda'daki bir rıhumda, bir konteynerin içinde, hem de çıplak halde bulduğumuzu eklerseniz... Hayli esrarlı bir durumla karşı karşıya olduğumuz ke- 


sinleşiyor. 
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CEVAP BU AYIN SON BÖLÜMÜNDE 

Neyse geçen sezon bu tür esrarları hayli aydınlatıcı geri dönüşlerle (ya da ileri sıçramalarla) çözen Heroes, bu sezonun ilk yarısında da böyle bir “anahtar bölüm” sunacak bize: Bu ay CNBC-e'de gösterilecek son Heroes bölümü, yani sekizinci bölüm Four Months Ago (Dört Ay Önce), iki sezon arasındaki dört aylık boşluğu aydınlatmaya ayrılmış. Tıpkı geçen sezonki Six Months Ago (Altı Ay Önce) gibi bu geri dönüş bölümü de bizi öykü konusunda epey bilgilendirecek... Ama bu defa geri dönüş sadece geçmişi aydınlatmakla kalmayacak, bir köprü görevi de görmüş olacak. Hiç şüphesiz bütün Heroes hayranlarının iple çekeceği, kaçırmak istemeyeceği bir bölüm bu. 

Ayrıca bu bölümde aydınlatılacak tek konu Peter ve Nathan Petrelli'nin başına neler geldiği de değil. Niki ve oğlu Micah'nın (hatta, D.L. Hawkins'in de) aradan geçen dört ayki hikâyesi hakkında da bir şeyler öğrenebileceğiz. Bu sezonun başında Niki ile Micah, D.L. Hawkins'in mezarını ziyaret ettikten sonra New Orleans'a gitmişlerdi... 
Ve Niki Micah'yı orada D.L.'in akrabalarının yanına bırakmış, kendisiyse “Şirket'in yolunu tut 


muştu. Four Months Ago bölümü, onların öykü- 


süne de çok önemli bir gelişme ekleyecek. 


BİR PETER PAN DAHA! 

Bu arada biz Petrelli kardeşlerin geçen sezon sonunda gökyüzüne yükselmelerinin ardından neler olduğunu merak ededuralım... Bu sezon Heroes'un uçabilen karakterlerine bir yenisi eklendi: West. 

West ile Claire vasıtasıyla tanıştık. Bennet ailesi yeni taşındıkları yere adapte olmaya çalışırken, Claire de yeni bir liseye başlamıştı bu sezon başında... Ve lisedeki ilk gününde West adında bir çocukla tanıştı. İnsanları “robot” ve “uzaylı” olarak ikiye ayıran West, tanıştığı andan itibaren Claire'i de bu terazide tartmaya kalkmıştı. Ona özel bir ilgi duyduğu apaçık belliydi. Bu ilgisi sonucu West, çok geçmeden Claire'in özel gücünü öğrendi. Ama bu arada biz de, daha sonra Claire de onun uçma gücüne sahip olduğunu öğrendik! 

Gerçi West, Heroes'un uçabilen üçüncü kişisi oluyor ama, onun uçuşunda hafif bir farklılık dikkati çekiyor. Tam anlamıyla bir roket gibi uçan Nathan'ın aksine, West daha bir yumuşak, 


daha ağırlıksızmışcasına geziniyor havada. Öyle 


ki insanın Westi uçarken ilk gördüğünde Wendy'nin penceresinin dışında süzülen Peter Pam'i hatırlamaması elde değil. Nitekim dizinin yazarları da onun uçuşunun “daha lirik” bir havası olduğunu ve Peter Pan'inkini andırması gerektiğini söylüyorlar. 

Tabii ki West'in bir diğer ilginç yanı da, boynunda çok tanıdık bir iz taşıması... Claire bu izi sorduğunda, “kemik çerçeveli gözlüklü adam” tarafından kaçırılmış olduğunu söylüyor, yani Claire'in babası Noah Bennet tarafından! Bu tw haf tesadüf West'in Claire ile ilişkisini iyice karmaşıklaştırıyor. 

West rolünde havalarda gezinen oyuncuya gelince: Bu karakterde Nicholas D'Agosto'yu izliyoruz. Dizide bir liseliyi oynuyor ama aslında 27 
yaşında. Kamera önüne Alexander Payne'in çok beğenilen filmi Election (1999) ile adım atan D'Agosto, ondan sonra ise Without a Trace (Geçen ay ortadan kaybolan basketbolcu rolünde), Cold Case ve The Office gibi dizilerde konuk oyuncu olarak gözükmüş. Heroes'taki West karakteri onun şimdiye kadar dizi dünyasındaki en önemli rolü. 


Tık 
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Sylar'dan Spock'a! 
Zachary Guinto'nun hakkını vermelisiniz, hayli enteresan bir geçiş yapmak üzere... 


Bir tarafta insanların “beyninin nasıl çalıştığını görmek” için fiilen açıp bakan süper güçlü bir seri katil var... Diğer taraftaysa öteden beri insanların beyninin nasıl çalıştığını pek iyi kavrayamadığını gösterircesine sürekli bir kaşını kaldırmasıyla meşhur bir Vulkanlı. 
Evet, Heroes'un ilk sezonu boyunca soluğu özel güce sahip karakterlerin enselerinden eksik olmayan Sylar, Uzay Yolu'nun belki de en tanınmış karakteri olan Bay Spock'ı oynayacak. Hem de “genç bir Spock”ı. 

Tabii bu haberi duyunca insan ister istemez buna “asıl Spock”ın ne diyeceğini düşünüyor... 

“Çok doğru bir tip," demiş Leonard Nimoy, Zachary Guinto'nun görüntülerine baktıktan sonra yeni filmin yönetmenine. 

Orijinal Uzay Yolu dizisinde Spock'ı oynayan usta oyuncu, bu karakteri başkasına devretmenin nasıl bir his olduğu sorusuna ise, “Tuhaf... Ama aynı zamanda da rahatlatıcı bir şey,” şeklinde cevaplıyor. “Bu 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karakterin çok ama çok emin ellerde olduğunu düşünüyorum.” 

Zachary Ouinto yeni bir Uzay Yolu filmi yapma projesinden Oo haberdar olmasından sonra, konuştuğu herkese bu filmde Spock'ı oynamak istediğini söyleyerek etkili bir kampanya yürütmüş. 
“Yeterince dikkat çekebilirsem, gerçek olur,” diye düşünmüş. Ve Sylar'ınkini aratmayan bu inanç ve kararlılık, sonuç vermiş. Şimdi kafasını rolü nasıl alacağı değil, Vulkan gezegeninin Dünya'da en çok tanınan bu karakterini nasıl canlandıracağına yorması gerekiyor, sadece. 

Eski Spock, bu konuda yenisine herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusu üzerine “Tek kaşını kaldırıp kaldıramadığını sordum,” diyor.'Bekleyip görmeniz gerekecek,” diye tam da bir dizi oyuncusuna yaraşır bir cevap veriyor, Guinto. 

Kaptan Kirk, Bay Spock ve arkadaşlarının gençlik günlerini anlatan bu 11'inci Uzay Yolu filmi, bütün Uzay Yolu hikayesini geriye götürerek bir anlamda baştan başlatacak. 2008 yılında sinemalara gelmesi beklenen filmin yönetmenliğini ise Alias ile Lost dizilerinin yaratıcısı JJ Abrams yapacak. 


Avea'dan bir gençli patlaması 
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ANADOLU 
SİGORTA 


BATTLESTAR GALACTICA 


“Battlestar Galactica”da kulağımıza sık sık DRADIS, Dirilme Gemisi ve Tylium gibi terimler çalınıyor. Ne de olsa mecazi anlamda ayakları sıkı sıkı yere bassa da, uzayın uzak bir köşesinde kurulmuş bir medeniyeti anlatan bir dizi bu. Dolayısıyla da kendi dili, teknolojisi ve terimleri var. 


DRADIS: 

70'ler yapımı orijinal dizide böyle bir terim yoktu, şüpheli bir gemi belirdiğinde “DRA-DIS”de değil, “tarayıcıda” belirirdi. Yeni Battlestar Galactica evreninde ise tarayıcı gidiyor, yerine DRADIS geliyor. 

Aslında yaptığı iş aynı sayılır: Uzaydaki nesneleri tespit etmek. Yani bir nevi radar bu aygıt. 
Genellikle peşlerinden Saylon eksik olmadığı için sürekli diken üstünde olan Galactica müret tebatı için civardaki dost ve düşman uzay araçlarını görüntüleyen DRADIS, hayati bir önem taşıyor elbette. 

DRADIS'in anlamının ne olduğu tam olarak kesin değilse de, eldeki bütün ipuçları bir kısalt ma olduğunu gösteriyor. Açılımı da büyük ihtimalle “Direction, Range and Distance”, yani “Doğrultu, Menzil ve Uzaklık”. 


Dirilme Gemisi (Resurrection Ship): 

Adından da anlaşılacağı üzere, Saylonların ök dükten sonra başka bir bedende “yeniden doğdukları” gemi. 

Yeni Battlestar Galactica dizisinde Saylonlar sadece 12 çeşit insan sureti kullanıyorlar. Bu yüzden de aynı görünüme, aynı beden türüne sahip bir sürü Saylon dolaşıyor ortalıkta. İnsan su- 


retindeki bir saylonun bedeni yok olduğunda, 


bilincini oluşturan bütün bilgi en yakındaki uy- 


gun bedene yollanıyor. 

“Bilinç gönderme” teknolojisinin önünde belli bir menzil kısıtlaması var... Yani çok uzakta ölen bir Saylon'un bilinci, gezegenine kadar gönderilemiyor. Tabii Saylonlar da bir makina uygarlığının pratikliğiyle, bu sorunu çözmek için “selen” bilinçleri alıp bedenlere yükleyen devasa gemiler yapmışlar. İşte bu gemiler, “Dirilme Ge- 


misi” olarak geçiyor. Hakikaten muazzam, ayrıca 


da içindeki örümceğimsi yapılarla biraz ürpertici gemiler bunlar. Eğer bir Saylonun bedeni öldüğünde menzil içinde bir Saylon gezegeni ya da bir Dirilme Gemisi yoksa, o Saylonun bilinci kaybolup gidiyor. 


“Deri İşi” (Skin Job): 

Battlestar Galactica'da insanların, insan sureündeki Saylonlara “skin job”, yani “deri işi” diye hitap ettiğini sık sık görüyoruz. 

Öte yandan bu terimin yaratıcısının Battlestar 


Galactica olmadığını söylemeli, çünkü ilginç bir gönderme, ilginç bir bağlantı var burada. “Skin job” tabiri ilk olarak Ridley Scott'ın bilimkurgu klasiği Blade Runner'da karşımıza çıkmıştı. Ve upkı Battlestar Galactica'da olduğu gibi, orada da insanlardan ayırt edilemeyen “taklit'ler için kullanılıyordu. “Deri işi” tabiri bu yapay insanları avlamakla görevli polislerin jargonunun bir parçasıydı ve epey bir aşağılama havası da içeriyordu. 

“İlginç bağlantı neresinde bunun?” mu diyorsunuz? Şurada: Battlestar Galactica'da Kuman:- dan Adama'yı oynayan Edward James Olmos, 
1982 yapımı Blade Runner'da tam da böyle bir 


taklit avcısını canlandırmıştı. 
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NIP/TUCK 


ıçak sırtı entrika 


Cinsellik ve saldırganlık dürtülerini estetik ameliyat gibi isabetli bir potada eriten “Nip/Tuck”ta ünlü konuk oyuncuların resmi geçidi sürüyor. 


ip/ Tuck'ın ünlü konuklarının dizideki etkinlikleri her zaman eşdeğer 

olmuyor. Kimi konuklar sadece bir 

bölümde yüzlerini gösterirken, kimileri ise uzun süre kalarak adeta kadronun bir parçası haline geliyor. ABD'nin en iyi talk şovcularından Rosie O'Donnell da bu sezonun unutulmayacak isimlerinden biri olacakmış gibi görünüyor. O'Donneli dizide piyangodan kazandığı parayla inanılmaz bir servete konan Dawn Budge adlı karakteri canlandırıyor. Budee sık sık MeNamara/ Troy'un kapısını çalarak sıradışı isteklerde bulunuyor. Bu ayın ilk bölümünde Christian ve Sean'dan, uğradığı saldırı sonucu kopan kulağına çare bulmalarını istiyor. İkilinin bulduğu çareyi ise izlediğinizde çok şaşıracaksınız. Bu arada Christian ile Michelle arasında ateşli ilişkiyi öğrenen Burt Landau, bu ilişkiye göz yumması karşılığında çiftten oldukça marjinal bir istekte bulunmuştu. Bu istek Christian gibi farklı etik anlayışına sahip bir karakterin bile değer yargılarını sorgulamasına neden olacak türdendi.Burt Landau ilerleyen günlerde bir başka istekle doktorlarımızın karşısına çıkacak. 


CHRISTIAN'IN TUVALİ 

Önceki sezonlarda Christian ve Sean'a ter döktüren estetik bağımlısı Bayan Grubman ise bu ayın ikinci bölümünde yeniden aramıza dönüyor. Miami sosyetesinin önde gelen simalarından Bayan Grubman dört duvar arasında tekerlekli sandalyesinde geçirdiği günlere son vermeye kararlı. Amacı bir seri estetik operasyon sonrasında sosyeteye vereceği bir davetle muhteşem bir geri dönüş yapmak. Ama önünde büyük 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bir engel var: Tüm vücuduna yayılan kanser. 
Doktorların bu müdahaleye olumsuz bakmaları üzerine Grubman bir başka planı hayata geçirmeye karar veriyor. Planın ayrıntıları hakkında bir ipucu verelim. Daha önce de estetik takıntısıyla dizide güzellik anlayışının sorgulanmasına neden olan Grubman, yine bu doğrultuda bir istekte bulunacak. 


POPPY'NİN AMELİYATLARI 

Ayın üçüncü bölümünde ise Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette ünlü konuk kontenjanından diziye katılıyor. Daha önce CNBC-e'de Smaliville ve Dawson's Creek gibi dizilere şarkılarıyla konuk olan Morissette, bu sefer oyunculuğunu sergileyecek. Kendisini, dizinin lezbiyen anestezisti Liz gibi anestezist olan yeni kız arkadaşı Poppy rolünde izleyeceğiz. Böbreğinin çalınması yüzünden ölümün kıyısından dönen Liz, hayata artk farklı bir açıdan bakmaya başlıyor. Ve bu değişikliği Christian ve Sean'la paylaşıyor. Göz altı torbalarını aldırmak, yüzünü gerdirmek ve liposucton yapurmak istediğini söyleyip bu ameliyatları yapmayı kabul etmemeleri halinde işi birakacağı tehdidinde bulunuyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve Poppy'nin Liz üzerindeki etkisinin gerçekten iyi yönde olup olmadığını göreceğiz. Öte yandan ünlü konuklar- dan biri daha bu bölümde diziye veda ediyor. 


MERRİLL YENİDEN GÜNDEMDE 

İlk iki sezondan tanıdığımız ve doktorların okul arkadaşı olan estetik cerrahı Merrill Bobolitin başı yine dertte. Uzun süredir cezaevinde bulunan Merrill, Christian'a estetik ameliyat olmak istediğini söylüyor. Ama onunki fiziki değil 


FE : 
daha çok ruhsal bir düzeltme. Estetik ameliyat için Troy/McNamara'nın kapısını çalan bir diöer “eski dost” ise mafya babası Escobar Gallardo. Onun da cezaevinde sancılı günler geçirdiği her halinden belli oluyor. Üstelik çektiği acılar dan henüz bilmeseler de büyük oranda Christian ve Sean sorumlu. Tabii bu yüzden düzeltmek de onlara düşüyor. Doktorlarımız özel yaşamlarında da aynı derecede çalkantılı günler geçiriyor. 

Kimber ve Matt'in üzerindeki Scientology tarikatının etkileri bu ay da belirgin bir şekilde devam ediyor. Gerçekte de Scientology tarikatının en ateşli savunucularından Tom Cruise ve Kaüe Holmes çiftinin yaşadığına benzer etkiler bunlar. 


TINAR. KÜR 


Yâzür 


MÜJDE AR 
Aktris 


ÇİĞDEM ANAP AYSUN KAYAU 
Güzeteri Model 


Politikadan aşka, her şeyin konuşulduğu program. 


HER PERŞEMBE 20:30 


www.ntvmsnbc.com 


NA KAÇIRMAYIN İTALYAN SİNEMASI - ARALIK AYI BOYUNCA HER CUMA SAAT 22:00 


Bu ay filmleriyle CNBC-e ekranına misafir olacak İtalyan yönetmenler, vurdulu kırdılı öykülere hiç bulaşmadan, yaşamın kendisiyle uğraşmayı 


Cünkü son oliywood karşısında kelimenin tam anlamıyla dağılan bu sinemadan çıkan kaliteli filmler artık parmakla sayılıyor ve aşırı itibar görüyor. 

Ouentin Tarantino'ya sormuşlar İtalyan sinemasıyla ilgili görüşlerini: “Nerede müthiş yönet menler, senaryolar. Herkes bir yol tutmuş, aynı şeyi çekiyor; ya krizin eşiğinde evlilikler ya da sorunlu gençler. Başka bir şey bilmez olmuşlar” demiş. Doğru da demiş, bizim sinemalarda vizyona giren tek tük İtalyan filmlerini anımsayın; 


çoğunun ortak derdi kentsoylu insanın yaşadığı 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yeğliyorlar öykülerinde. 


mek ve sıradan senaryolarn benzeri bir dolu işle vakit tüketnek. 

İşte “ithal yönetmen” Ferzan Özpetek'in İtalya gibi bir ülkede bu kadar net sivrilmesinin ve de bir dolu dev ismi yetiştirmiş bu ekolü geleceğe taşımaya soyunmasının nedeni de bu. Çünkü Özpetek, mekanikleşen, değerlerini unutmaya yüz tutan bir topluma yürekten öyküler anlatıyor, onlara sıcacık geçmişi anımsatıyor... 
Gelelim bu ay CNBC-e ekranına misafir olacak yönetmenlere ve filmlerine. Dördünün de hareket noktası “insan”. Vurdulu kırdılı öykülere hiç bulaşmadan, yaşamın kendisiyle uğraşmayı yeğliyorlar, öykülerinde. 

Tabii hemen Gabriele Salvatores'e özel bir pa- 


ragraf açmak gerekiyor. 1991'de Meis adasında çektiği Akdeniz'le “En İyi Yabancı Film Oscarı”nı aldıktan sanra “uluslararası yönetmen” haline gelen, İtalyan sinemasında da ustalık düz 


yine yükselen Salvatores, Aralık programındaki Amnesia/Mavi Yalanlar'da bizi yine Akdeniz'deki bir başka adaya, İbiza'ya götürüyor ve hafif gerilimli, hoş bir komedi sunuyor. 

Ciro Ippolito'nun Vaniglia e Cioccolato / Vanilya ve Çikolata'sı ise, kadrodaki Serra Yılmaz'ın sivrildiği, Maria Grazia Cucinotta'nın oyunun- dan çok, güzelliğiyle sürüklediği bir yapım. 
Diğer iki filmden La Spettatrice, çıkış olarak Özpetek'in Karşı Pencere'sinin aynısı. Ünlü Er 


manno Olmi'nin öğrencisi olmuş 


Paolo Franchi, bu “ilk film”inde, hayatlarını kumanda edemeden, gelişmelere seyirci kalmaya başlayan modern insanın dramını anlatıyor. 

Son filmin yönetmeni Eugenio Cappuccio ise Paolo Franchi gibi Roma'daki meşhur Centro Sperimentale di Cinematografia'dan mezun. Genelde sol tandanslı bir sinema anlayışının hakim olduğu bu okuldan çıktıktan sonra Fellini'nin asistanlığını yapmış Cappuccio, beşinci uzun metrajlısı Uno su Due'de hırsına yenilip yaşamın ayrıntılarını kaçırmış, bir sağlık soru- nun ardından “neler oldu bana” gibilerinden “iç hesaplaşma”yla karşı karşıy 


öyküsü 


ZN 


Dİ « 
<< RN a, A 


/ 


yz | 


Ödüllü zaman kapsülü öm 


kişilik bir ekiple hayata 
© geçirilen “Primer / Kapsül”, 


derinleştikçe daha çok açılan özel bir film. 


ağımsız sinema dünyası her iki-üç yılda “bir kulaktan kulağa yayılan bir efsaneniB'doğuşuna tanık olur. 2004 yılında 


yi. EE p yük Ödülü'nü kazanan Primer işte bu minör ef- 


Sundance Film Festivali'nde Jüri Bü- 


sanelerin şimdilik sonuncusu. 
Shane Carruth'un yazıp yönettiği ve başrolü- 
- nü oynadığı film, topu topu 7 bin dolar gibi cüzi bir paraya kotarılmıştı. Filmin akıl almaz başarısında sadece bu kadar ucuza mal edilmiş olması yatmıyordu, elbette. Primer her şeyden önce akılları karıştıran konusu, ender güzellikteki görsel üslubu ve ustalıklı senaryosuyla izleyicinin kalbini kazanmış ve eski bir mühendis olan Carruth tek kişilik bir orkestra gibi kotardığı ilk fik miyle yeni “harika çocuk” ilan edilmişti. 
Süperl6 mm formatında çekilen Primer topu topu beş kişilik bir ekiple hayata geçirildi. Carruth çekimin ilk günlerinde ekibin daha kalabalık olduğunu ama zaman içinde para garantisi olmayan bir işte çalışmanın zorluklarına dayanamayanların ayrılması sonucu bu sayıya düştüklerini söylüyor. Çektiği filmi mini DV formatına aktaran ve kendi evinde Adobe Premier programıyla montajlayan yönetmen hiç umudu olmadığı halde, Primer'in VHS bir kopyasını Sundance'e yollamış ve kabul edilince de şok geçir 


miş. “Filmin festivale alınması bile büyük bir 


şoktu benim için. Ödül kazanınca neler hissettiimi anlatmam bile mümkün değil” diyor Carruth. İşin daha da ilginci 2004 yılında Sundance'te ödül kazanan Primer'in çekimlerinin aslında üç yıl önce yani 2001'de bitmiş olması. Parasızlık sebebiyle kaplumbağa hızında ilerleyen prodüksiyon aşaması çekim sonrasında daha da uzamış ve filmin elle tutulur hale gelmesi tam iki 


yıl sürmüş. 


GELELİM FİLMİN KONUSUNA 

Bir grup mühendisin aralarından birinin evinin garajında yürüttüğü bir araştırma ilginç bir şekilde farklı bir yön alıp da bir çeşit zaman makinesi icat etmelerine sebep olunca her şey bir birine girecektir. Mühendislerden ikisi gizlice bu konuya yoğunlaşacak ama zamanla oynadıkları bu tuhaf oyun onların hayatında açıklanması zor bir tahrifata yol açacaktır. Filmin yalın anlatımı, süssüz oyunculukları ve içinden çıkılması güç kronolojik karmaşıklığı Primer'i özellikle inter nette bolca taruşılan bir fenomen haline getirmişti. Bir kez izleyip de fazla bir şey anlamadığı nızı hissederseniz sakın üzülüp de zekanızdan şüphe etmeyin, bir kez daha izleyin ve sanal alemden yardım almaktan çekinmeyin. Primer 


derinleştikçe daha çok açılan özel bir film zira. 


Emrah Kolukısa 


T 


KAÇIRMAYIN “DOLLS/BEBEKLER” - 18 ARALIK SALI 22:00 


Kitano'dan çok farklı bir film 


Yakuza ya da polis şiddeti ile yazarın felsefesinin birbirine geçtiği filmleriyle tanınan Japon yönetmen Takeshi Kitano “Dolls” ile duru, durağan 


ve yürek burkan bir film yapmış. 


aşlı bir Yakuza ile eski sevgilisi, karayollarında çalışan bir gençle gözü kara 

hayranı olduğu pop şarkıcısı, genç bir 

işadamı ile zengin bir kız için bıraküğı 

eski nişanlısı... Takeshi Kitano'nun yönettiği ayın filmlerinden Dolls'un kahramanları bunlar. 
Kitano'nun yalnızca yakuza filmleri ve polis filmleri çektiğini düşünenler, Dolls'u görünce şaşkınlığa kapılacak. Hem Kitano'nun filmleri, öyle bildik yakuza filmlerine benzemez. Nihilistik denebilecek bir felsefeleri vardır. Öte yandan, kara bir mizahla da doludurlar ve 

Kitano karakterlerini sever. Bu 

filmde, alışılmışın aksine, 

kendisi onlardan biri 


değil. 


Gİ 84 cnsce 


Dolls, tamama ermeyen üç aşkın hikâyelerini anlatıyor. İlkinin kahramanları genç Matsumoto (Hidetoshi Nishijima) ile nişanlısı Sawako (Mihu Kanno). Ailesi delikanlının, çalıştığı şirketin başkanının kızıyla evlenmesini istiyor. 
Sabık nişanlı intihara kalkışıp beyni hasar görünce Matsumoto onu hastaneden kaçırıyor, kaçmasın diye kırmızı bir iple kendine bağlıyor. 


Birlikte yollara düşüyorlar. 


aklını pop yıldızı 


İkincisinin kahramanı, 
Haruna'ya (Kyoko Fukada) takmış olan Nukui. 
Haruna bir trafik kazası geçirip kimseyi görmek istemediğinde Nukui, sevgisini kanıtlamak için büyük bir f&dakârlıkta bullınuyor. Hiro (Tatsuya Mihashi) ise, gönç bir yakuzayken âyâk bağı olmasın diye sevgilisini (Chieko Matsubara) bırakmış. Yıllar sonra, her,gün öğlen vakti buluştukları park bankında onu bulhaya çalışıyor. 


. 
; ,:» , 


Filmin belli bir kronolojik? sırası yok, ancak, e 


mevsimlerin değişimini ve zaman geçtikçeşot- i 


taya çıkan aşk bağlarını vurguluyor. Hikâyeler temelde birbirlerinden ayrı, ama merkezde olan ve her şeyi bağlayan, birinci hikâye. Matsumoto, Sawako kaçmasın diye onu kendisine bağlıyor, kayıp ve avare ruhlar gibi durmaksızın yürüyorlar. Bir halk masalından çıkmış gibiler. 
Sinematografisi (Kitano'nun hemen hemen bütün filmlerinde birlikte çalıştığı Katsumi Yanagishima), kostümleri (Yohji Yamamoto) ve manzaraları harikulade olan Dolls, Bunraku tiyatrosundan bir örnekle başlıyor. Kocaman kuklalar sahnede hareket ettiriliyor. Gözlefini, başlrını, kollarını kuklacılar oynatıyor. Bir ânlatıci, bütün diyalogları okuyor, müzik de var. e Geri kalanına da, film şeklinde bir Bunraku 


gözüyle bakabiliriz Belki: Kahramanlar başka bir , 


. Li 


. 
iradeye tabi olarak kendi hayatlarının sahnesin-' 


de oynuyorlar. Belki de, Kitaro'ntin yaptığı en a 


büyük yolculuktur. ö ö 


Belki de, görünüşe 'rağmipn, öteki filmlerinden 


o kaşar da farklı değildir. Çünkü hlkâyeldin ğ 


hepsinelç guyguların yoğuplağuşydan kaynaklanan bir şiddet ve .bir iktidar mücadelesi var. Üç hikâyede, de bir kahraman, ilişkin diğe” rinden daha güçlü. Ama zahyanla dengeler değşiyor. Döllş bence Kitaıfo* nun en, iyi filmlerin. 
den bini. e temposu ağır belki de gerçekte *Bunraku' ya kenzediği içindit), bu yüzdeki de aksiyona alışmış seyircileye cazip gelmeyebilir. Ama 


böyle hikâyelere ilgi duyanlar için unutulmaz bir 


filni olacak. ” : 


a Sevin Okyay 


cnec-e 85 diz 


YA DÜNYA SİNEMASI HER PAZARTESİ 22:00 


PRINCES ET 
PRINCESSES 


Genç yaşında canlandırma sinema- 
, sına yönelen Fransız yönetmen Mic- 
| hel Ocelot'un 2000 tarihli animasyon filmi “Princes et Princesses”, al- u kısa çizgi filmden oluşuyor. Her 
55 ne kadar çocuk hikayeleri gibi görünse de yetişkinlere yönelik bir çiz- 


Yönetmen: Michel Ocelot Seslendirenler: Arlette Mirapeu, Philippe Cheytion, Yves Barsaca, François Voisin Ülke: Fransa Yapım yılı: 2000 Süre: 63 dakika 


gisi olan filmde yer alan öyküler geleneksel masal motiflerini içeriyor. 
Prensler, prensesler, canavarlar ve cadıların yer aldığı her biri farklı ama benzer ruha sahip hikayelerden oluşan film özgün tekniği ve naif anlatımıyla izleyenleri büyülüyor. 


aFantastisehe viseile und dramatiee İdem « Viuy vir 


10 ARALIK 


Yönetmen: Barbara Albert Oyuncular: Kathrin Resetarits, Ursula Strauss, Georg Friedrich, Marion Mitterhammer Ülke: Avusturya-Almanyar-İsviçre Yapım Yılı: 2003 Süre: 120 dakika 


BÖSE ZELLEN 


v Avusturyalı yönetmen Barbara Albert imzalı “Free Radicals/Böse Zel- 
4 len”, hayatları trajik bir olay sonucu 


değişen insanları mercek altına alan 


BÖSE ZELLEN 


Fin Film von Barbora Albert 


bir yapım. Tuhaf bir fırtına sonucu 


B- spannend, umgesbe... ber veriler ebrükiunz; 


meydana gelen uçak kazasından tek kurtulan kişi Manu adında bir ka- 


Mİ 7 ARALIK 
> SEKA| NO CHÜSHIN 
ER DE, Al O SAKEBU 


in the center of the word 

Japon sinemacı Isao Yukisada'nın 
2004 tarihli filmi “Crying Out Love, 
in the Center of the World” aslında Kyouichi Katayama'nın aynı adlı romanının ilk uyarlaması değil. 2005 
yılında Güney Koreli yönetmen Je- 


the ponrmey te sek Lore beş 7 iş 2005 
28 est, elnapler orelari 


on Yun-su aynı romanı uyarlamış ve 


24 ARALIK 


ENDURING LOVE 


“Enduring Love” güneşli bir günde 


piknik yapan bir grup insanın hayat 


TAN MGCEWAN 
ENDURING 
LOVE 


larının gökyüzünden düşen bir balonla yepyeni bir yön almasını anla- i uyor. Balonun içinde bir sepet, sepetin içinde de bir çocuk vardır. 

“© Yardıma koşan Joe ve sevgilisi Clai- 


Miz 86 oni 


dındır. Mutlu bir evliliği ve bir kızı olan Manu kazadan altı yıl sonra bu kez bir araba kazası geçirir ama kurtulamaz. Ölümünden sonra bir araya gelen yakınları, akrabaları ve eski dostları için hayat artık asla eskisi gibi olmayacaktır. 


Yönetmen: Isao Yukisada Oyuncular: Takao Osawa, Kou Shibasaki, Masami Nagasawa, Mirai Moriyama Ülke: Japonya Yapım yılı: 2004 Süre: 138 dakika 


her iki film de beğenilmişti. Okul yıllarında tanışan ve zaman içinde birbirlerine aşık olan Aki ve Sakutara trajik bir şekilde ayrı düşecek ve Sakutara yıllar sonra onu geçmişe götürecek kasetleri bulduğunda yepyeni bir tarih keşfedecektir. 


Yönetmen: Roger Michell Oyuncular: Daniel Craig, Samantha Morton, Rhys Ifans, Bill Nighy Ülke: İngiltere Yapım yılı: 2004 Süresi: 96 dakika 


re, sürüklenen balonu tutabilmek için ellerinden geleni yapar ama bir kişinin ölümüne engel olamazlar. 
Olay yerindeki Jed'in erotomanik davranış bozukluğu yüzünden aşırı hassas bir duygusal dengeye sahip olması ise işleri iyice karışuracaktır. 


A TV'DE DVD KEYFİ HER SALI 22:00 


Açım &vj 


S WA Mike A 


İDER 


DV 


Yönetmen: Jan Svankmajer 


FAUST 


Oyuncular: Petr Cepek, Jan Kraus, Vladimir Kudla 


Yapım Yılı: 1994 Süre: 92 dakika 


Geçen ay Rotterdam Film Festivali'nin onur konuğu olan Jan Svankmajer animasyon sinema türünün en büyük ustalarından biri. Çek usta, kuklacı olarak başladığı kariyerini 


B canlandırma sinema alanında sür- 


dürdü ve bu daldaki en önemli isim- 


11 ARALIK 


ler arasına girdi. Kukla karakterlerle gerçek oyuncuları bir arada kullandığı “Faust” uyarlaması ise Svankmajerin en önemli filmlerinden biri. 
Kendine özgü fantastik bir dünya kuran usta, izleyenleri tekinsiz ama 


olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyor. 


Yönetmen: Shane Carruth Oyuncular: Shane Carruth, o 


PRIMER 


David Sullivan, Casey Gooden, Anand Upadhyaya 


Yapım Yılı: 2004 Süre: 74 dakika 


Sundance Film Festivali'nde büyük başarı kazanan “Primer”, her şeyiyle senarist, oyuncu ve yönetmen Shane Carruth'un eseri. Carruth'un toplam 7 bin dolara mal ettiği film kaza eseri zaman makinasını icat 


eden iki mühendisin başından ge- 


18 ARALIK 


çenleri anlatıyor. Kendisi de eski bir mühendis olan ve filmin senaryosunu yazarken teorik fiziğin içinde bir hayli zaman harcayan Carruth, özgün görsel dili ve karmaşık senaryosuyla son derece zor ama bir o kadar 


da heyecan verici bir işe imza atmış. 


Yönetmen: Takeshi Kitano Oyuncular: Miho Kanno, 


DOLLS 


Hidetoshi Nishijima, Tutomu Takeshige, Kyoko Fukada 


Yapım Yılı: 2002 Süre: 109 dakika 


Japon sinemasının son dönemde yeüşürdiği en önemli ustalardan biri olan Takeshi 


planda olduğu, gerilim dozu yerinde 


Kitano şiddetin ön filmlerle tanınır daha çok. Kita- 


no'nun 2002 tarihli filmi “Dolls” ise 


görselliğin öne çıktığı ve aşk temasr- 


25 ARALIK 


nın enine boyuna işlendiği farklı bir yapım. Üç ayrı karakterin aşk ekseninde şekillenen hikayelerini anlatan 


“Dolls” 


olduğu ustalıklı görüntü yönetimi ve 


özellikle renklerin başrolde 


Yohji Yamamoto imzalı kostümleriy- le beğeni toplamıştı. 


Yönetmen: Jean-Marc Vallge Oyuncular: Marc-Andre Grondin, 


C.R.A.Z.Y. 


Michel Cöt&, Danielle Proulx, Natasha Thompson 


Yapım yılı: 2005 Süre: 122 dakika 


Yönetmenliğini Jean-Marc Valle- 
“C.R.A.Z.Y.” bir baba ile oğulları arasındaki ilişkiyi 


e'nin yaptığı 


konu alıyor. Beş kardeşin arasında kendini farklı bir yerde hisse- den Zac, babasının sevgisini kazanmak uğruna yıllarca elinden 


geleni yapacak, kendisini onun gözünde ispat etmenin yollarını arayacaktır. Ancak geçen yıllar boyunca kendi öz kimliğini bulma yolunda bir hayli ilerleyen Zac, babasının onu olduğu kabul etmesi 


gerektiğini anlayacaktır. 


8745 


A USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


A Fİ 550 
ÂKE GRUNBERG 


HASSE EKMAN 
BA mia ei 
AMMA FALİŞM Gear 


iz 88 


Yönetmen: Alan Parker i i 
EVITA Oyuncular: Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce Yapım Yılı: 1996 Süre: 130 dakika, i 


Arjantin tarihinin en önemli kadın kişiliklerinden Eva Peron'un hayatını anlatan “Evita”, güçlü oyuncu kadrosu ve Andrew Lloyd Webber imzalı müzikleriyle dikkat çeken özel bir yapım. Webber'in aynı adlı müzikal eserinden beyazperdeye uyarla- 


12 ARALIK 


GYCKLARNAS 


nan filmin yönetmeni ise Alan Parker. Evita'yı Madonna'nın canlandırdığı filmde ayrıca Che Guevara rolünde Antonio Banderas ve Eva Peron'un devlet başkanı eşi Albay 
Juan Peron rolünde ise Jonathan 


Pryce var. 


Yönetmen: Ingmar Bergman “Oyuncular: Âke Grönberg, i Harriet Anderson, Anders Ek, Gudron Brost . AFTON 


Yapım Yilı: 1953 Süre: 89 dakika 


7. sanatın en büyük ustalarından 
Ingmar Bergman'ın 1953 yapımı fik mi “The Naked Night / Gyceklarnas Afton” bir sirkte yaşanan olayları konu ediniyor. İsveç'te gezici Alber- d Sirki'nin ortaklarından biri olan Albert Johannson üç yıl aradan son- 


19 ARALIK 


LA BANDE 
DES GUATRE 


Berlin Film Festivali'nde Uluslararası Eleştirmenler Birliği'nin ödülünü kazanan “Ihe Gang Of Four / la Bande Des Ouatre” aynı evde oturan dört aktrisin başından geçenleri anlatıyor. Sadece kadın oyuncularla çalışan ünlü bir yönetmenin 


26 ARALIK 


ra yaşadığı kasabaya gelir ve karısıyla çocuklarını görür. Bu arada ilişki yaşadığı sirk çalışanlarından Anne, metresi olduğu adamın karısıyla bir araya gelmesinden rahatsız olmuş, kıskançlık duygusu yüzünden ne ya- 


pacağını şaşırmıştır. 


Yönetmen: Jacgues Rivette Oyuncular: Bulle Ogier, Benoit Regent, Laurence Cote, Fejria Deliba, Nathalie Richard Yapım Yılı: 1988 Süre: 156 dakika 


sahneye koyduğu piyes için provalara başlayan dört aktris, bir süre sonra oyundaki kişiliklerinin özel hayat larını etkilediğini fark eder. 
Pirandello'yu akla getiren senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla özel bir film. 


Yönetmen: Kim Ki-duk 


SHI GAN 


Oyuncular: Ha Jung-woo, Seong Hyeon-ah, Park Ji-yeon, Kim Ji-heon 


Yapım Yılı: 2006 Süre: 97 dakika 


“Time / Shi gan” Güney Koreli usta sinemacı Kim Ki-duk'un imzasını taşıyor. Ünlü yönetmenin daha önceki birçok filminin aksine çokça diyalog barındıran film sevgilisinin kendisinden sıkıldığına inanan ve 


onun ilgisini yeniden kazanabilmek 


için estetük ameliyat yaptırmaya karar veren genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Kimilerine göre karamsar bakış açısıyla izleyiciyi zor bir yol culuğa davet eden “Time”, bir yanıy- la da kozmetik sanayine atılmış sağlam bir tokat niteliği taşıyor. 


İngiliz sineması Alan Parker'dan soruluyor dense yeridir. Sir Alan Parker, bütün kayda değer sinema kuruluşlarında yönetim düzeyinde yer alıyor. 


İngiltere'nin reklamdan gelme yönetmenler kuşağı- nın en tanınmış isimlerinden biri olan Alan Parker, sinema dünyasına adım atmadan önce, Londra'nın en yetenekli reklam metin yazarlarından biriydi. 
1960'larda ve 70'lerin başında, Collet Dickinson Pearce Ajansı için çalıştı, film çekmeye de onların bodrumunda başladı. Bunlar, senaryolarını kendisinin yazdığı reklamlardı. Sonra, bir fotografçının ajanı olan David Puttnam'la işbirliğine girdi ve ajansını terk ederek, kendi reklâmlarını çeken bir yönetmen oldu. Onun ardından da sinemaya geçti. Sir Alan Parker ile Lord David Puttnam'ın dostlukları bugün de sürüyor. 

Ama, sürmeyen bir dostluk da söz konusu: Parker ile Oliver Stone'un Midnight Express / Geceyarısı Ekspresi'nde başlayan işbirlikleri. Zaten Parker ya-ZıSı yazip da bu filmden söz etmemek olanaksız. 
Billy Hayes'in anılarından Oliver Stone tarafından 


senaryolaştırılan ve Türkiye'de büyük tepki alan film, 


uzun süre yasaklı kalmıştı. Yıllar sonra Parker da, Stone da filme ilişkin olarak özürlerini sundular. An- 


cak, kimi kaynaklara göre bu ortak çalışma aralarında tatsız bir rekabet yaratmış. Hatta Parker, daha önceki çalışmalarına ragmen Evita'ya Stone'un adını koymamayı düşünmüş. Yazarlar Birliği'ni (WGA| temsil eden hukukçuların tavsiyesi üzerine koymayı kabul etmiş. Midnight Express, onun ilk müzikali Bugsy Malone'dan sonra yapıp adını duyurduğu film. 
Evita ise son müzikali. Her janrı denemek isteyen yönetmen, en çok müzikal yaptı. 

Alan William Parker, İngiltere sinemasına katkıları sayesinde, Kraliçe'nin 2002 listesine girerek “Sir”lük payesi aldı. Daha önce de kendisine aynı nedenle CBE asalet payesi verilmişti. Parker, yıl lardır İngiliz sinemasına yönelik yardımların düşük düzeyde kalmasını eleştirmiş ve bu durumun, ülkenin yetenekli sanatçılarını Hollywood'a kaçırdığını savunmuştu. 1999'da İngiliz Film Konseyi'nin başına getirilince, sinema politikasını yönlendirme 


rından biri olan Alan Parker, 1998'de Film Enstitüsü'ne başkan oldu. 


YA GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


WE DON'T LIVE 
HERE ANYMORE 


Yönetmenliğini John Curran'ın üstlendiği “We Don't Live Here Any. 


more” sıradan insanların olağanüs- 


i tü duygularla şekillenen hayatlarını 

ti pi iy pri Gemma anlatıyor. Dört karakterin etrafında 5, . dönen film aynı çevrede yaşayan ve 


ANYMORE 


Pourguoi voi 


yakın dost olan iki evli çiftin yaşa- 


13 ARALIK 


600D MORNİNG, 
VIETNAM 


Robin Williams'ı gerçek bir yıldız mertebesine yükselten film hiç şüphesiz “Good Morning, Vietnam” ol muştu. Özel radyoların Türkiye semalarında frekans yarışına girmediği bir dönemde izlediğimiz film, radyo 


DJ'i kavramını sorgulamamıza ne- 


20 ARALIK 


DEAD POETS 
SOCIETY 


Geleneklerin ve disiplinin baştacı edildiği Welton Akademisi sadece erkek öğrencilerin kabul edildiği özel bir okuldur. Ders yılının başında okula yeni gelen edebiyat öğretmeni John Keating daha ilk dersten 


farklı bir eğitim programı izleyeceği- 


27 ARALIK 


UNFORGİIVEN 


Unforgiven, Clint Eastwood'un yönetmen olarak zirveye çıktığı film ol muştu. En İyi Film, En İyi Yönet men, En İyi Kurgu ve En İyi Yar dımcı Erkek Oyuncu (Gene Hackman) dallarında Oscar kazanan film 


bir süredir ölü kabul edilen western 


iz 90 


Yönetmen: John Curran 
Oyuncular; Mark Ruffalo, Laura Dern, Naomi Watts, Peter Krause Yapım yılı: 2004 Süre: 93 dakika 


dıklarına tanık ediyor izleyicileri. 
Kocası Hank tarafından ihmal edil. 
diğine inanan Edith yakın dostları 
Jack ile tutkulu bir ilişkinin içindedir. Jack'in karısı Terry ise, kocasını çok sevmekle beraber Hank ile bir ilişkiye girmekten kendini alamaz. 


Yönetmen: Barry Levinson Oyuncular: Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Thanh Tran, Bruno Kirby, J.T. Walsh Yapım yılı: 1987 Süre: 116 dakika 


den olmuştu. Vietnam savaşı sırasında bir Amerikan radyosunda çalışmak üzere Vietnam'a giden ve burada agresif ama sıradışı tavrıyla herkesin dikkatini, bazılarının da tepkisini çeken Adrian Cronauer'in hikayesi derinden etkiliyor. 


Yönetmen: Peter Weir Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen Yapım Yılı: 1989 Süresi: 124 dakika 


nin işaretlerini verir ve tüm öğrencilere ders kitaplarını yırtmalarını söyler. Onun amacı kitaptaki yazı ve şiirleri ezberletmek değil, o yazı ve şiirlerden öğrencilerin keyif almalarını sağlamak ve nihayetinde hayat larında bir fark yaratmaktır. 


Yönetmen: Clint Eastwood Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris Yapım Yılı: 1992 Süre: 126 dakika 


türünün yeniden canlanmasına da 

a” ” 
yol açmıştı. “Unforgiven”, yaşadığı kasabayı demir yumrukla yöneten bir şerif ile tecavüze uğrayan bir fahişenin intükamını almaya kararlı bir silahşör arasında yaşanan acımasız 


savaşı anlatıyor. 


İyi adam, sadık dost 


Robin Willlams bu ay iki filmiyle CNBC-e ekranında. Duygusal bir oyuncu da olabildiğini kanıtladığı “Dead Poets Society” ve dizginlenemeyen bir enerji sergilediği “Good Morning, Vietnam”. 


Sıradışı bir oyuncu, sınırsız bir enerjisi var. Daha öğrencilik döneminde dizginlenmesi zormuş. Juilliard Koleji'ndeki öğretmeni John Houseman da aynı sıkıntıyı çekmiş. Juilliard'ın birinci sınıfındaki 20 yer için her yıl iki bin kişi başvuruyor. Bu 20 kişinin iki ya da üç tanesi İleri Program'a kabul ediliyor. 1973'te Houseman bu programa sadece Robin Williams ile Christopher Reeve'i kabul etti. Pek çok sınıfta 6ğrenci olarak sadece ikisi ders alırdı. Şive/aksan derslerinde Reeve biraz daha titizlikle çalışmak z0- runda kalırken, Williams her türlü şiveyi rahatlıkla yapardı. Williams'ın çılgın komedi oyunculuğu bütün öğretmenlerini etkilemezdi ama, dramatik performansları takdirle karşılanırdı. 

Okuldan çok iyi iki arkadaş olarak çıktılar, Reeve yaşadığı sürece de dost kaldılar. Aktör boyundan aşağı felç olup hastaneye yattığında Williams, bir hafta sonra onu ziyaret etti. Tıpkı Nine Months'taki karakteri gibi, eksantrik bir Rus doktor taklidi yaptı, kolonoskopi için geldiğini söyledi. Reeve, kazadan sonra ilk kez o zaman güldüğünü söylüyor. Bir rivayete gö- 


re, aktörün hastalığının son dönemlerinde Williams ona maddi yardımda da bulunmuş. Aslında hayır kuruluşlarında da çok faal. Karısı Marsha ile, pek çok hayır kurumu için para toplayan bir vakıf kurdular. 
Comic Relief'e de yardım ediyor. Yüzlerce bisikleti olan ve Fransa Turu'nu yerinde izleyen bir bisiklet meraklısı sıfatıyla, Lance Armstrong'un da dostu ve destekçisi. Onun vakfı için düzenlenen organizasyonlarda sahneye çıkıyor. Irak'taki Amerikan askerleri- ne de birkaç performans sundu, oysa ABD'nin Irak harekâtına şiddetle karşı. 

Sessiz bir çocukmuş. İlk taklit ettiği kişi büyükannesi, ilk seyircisi ise annesi. Lisede tiyatro ile ilgilenene kadar utangaçlığını yenememiş. Bu ay onu, hem manik enerjisini sergilediği Good Morning, Vietnam'da, hem de okulda hocalarını hayran bırakan türden bir performans sunduğu Dead Poets Society ile izleyeceğiz. Ama hepsi bir yana, belli bir yaşın üstündekiler onun Mork & Mindy'deki uzaylı Mork kompozisyonunu asla unutmayacak. 
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Yönetmen: Gabriele Salvatores Oyuncular: Diego Abatantuono, Sergio Rubini, Juanjo Puigcorbe, Ruben Ochandiano 


Yapım Yılı: 2002 Süre: 110 dakika 


Gabriele Salvatores'in 2002 tarihli ilmi “Amnesia”, İspanya'nın İbiza adasında geçiyor. Kasabada yaşayan 
<imi bireylerin iç içe geçen hikayelerini anlatan film, bir uyuşturucu sabulunması üzerine 


tcısının ölü 


farklı bir yola girer. Cinayeti soruş- 


CIOCCOLATO 


Oyuncu kadrosunda Türk oyuncu 


Serra Yılmaz'ın da bulunduğu 
“Vanilya ve Çikolata”, İtalyan senarist ve yönetmen Ciro Ippolito'nun imzasını taşıyor. Kocası Andrea'nın sadakatsizliğini fark eden Penelope, 


onu terk etmeye karar verir. Uç ço- 


5 21 ARALIK 


turan polis şefinin başı her şeyden çok asi oğluyla derttedir. Oğlu Jorge ise babasıyla ilgili bir bilgi ele geçirmiştir ve bunu ona karşı kullanarak şantaj yapmaktan çekinmeyecektir. 
Dramla komedinin iç içe geçtiği bir 


film. 


Yönetmen: Ciro Ippolito Oyuncular: Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Preziosi, Joaguin Cortes, Roberta Aliberti, Serra Yılmaz Yapım Yılı: 2004 Süre: 102 dakika 


cuğunu babalarıyla bırakıp, bir za manlar anneannesinin yaşadığı, sahil kasabasındaki eve taşınan Penelope yalnız kalınca çocukluk anılarına döner ve geçmişi sorgulamaya başlar. Bu arada Andrea da baba olmanın ne anlama geldiğini öğrenir. 


Yönetmen: Paolo Franchi Oyuncular: Barbora Bobulova, 


, LA SPETTATRICE Andrea Renzi, Brigitte Catillon, Matteo Mussoni 


Yapım Yılı: 2004 Süre: 98 dakika 


Film, Torino'da tercümanlık yapan 
26 yaşındaki Valeria'nın öyküsünü 


anlatyor. Herhangi bir romantik 


28 ARALIK 


ransta Massimo için tercüme yapacak ve karşı karşıya oturan ikili ilk kez tanışacaktır. Massimo'nun Roma'ya taşınmasıyla boşluğa düşen Valeria her şeyi bırakıp onun peşin- den kenti terk edince işler iyiden iyi- ye kontrolden çıkar. 


Yönetmen: Eugenio Cappuccio Oyuncular: Fabio Volo, 


UNO SU DUE 


Anita Caprioli, Ninetto Davoli, Tresy Taddei 


Yapım Yılı: 2006 Süre: 100 dakika 


Due” hastanede gelişen bir dostluğu anlatıyor. Hayatı mükemmel gibi görünürken bir anda beyin tümörü teşhisiyle hastaneye yatırılan Lorenzo aynı odayı paylaştığı kamyon ş0- förü Giovanni ile dost olur. Ne ka- 


dar ömrü kaldığını bilmeyen Giovanninin hayattaki tek amacı yıllardır görmediği kızıyla arasını düzeltmektir. Hastanede pineklemek yerine ona yardım etmeye karar veren Lorenzo yatağını terk eder ve Giovanni ile birlikte yollara düşer. 


Feel the difference 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u sene cover, tribute veya yirmi küsur yılları anısına yapılan ve eski şarkıları yüzü- 


müze vurup acaba gerçekten yeni şarkılarda bir özgüven sorunu mu var sorusuyla bizi baş başa bırakan albümler yayınlandı. 
Bazı gruplarsa en iyisini biz yaparız diyerek tekrar bir araya geldi. (Led Zeppelin, Sex Pistols, My Bloody Valentine, Rage Against The Machi- 


ne, Ihe Verve, Crowden House hatta muhtelif 


94 caz 


Spice Girls'ler ve Kriss Kross'lar bile...) 

Birçoğunun anısına belgeseller, filmler çekil di. Across The Universe'le Beatles şarkılarına bir kez daha, yeniden, hiç sıkılmadan yapılan farklı yorumları gördük. Nasıl oluyorsa her defasında sanki dün yapılmış hissiyatıyla oturup dinledik. 

Bob Dylan'ın hayatının anlatıldığı I'm Not There'in soundtrack'i, iki CD olmasından mü:- 


tevellit, radyoda herkesin kendine uygun şarkıyı seçip, farklı bir ruh haline bürünmesine sebebiyet verdi. (Roger McGuinn & Calexico'dan One More Cup of Coffee ve Million Dollar Bashers desteğiyle Eddie Vedder'dan All Along The Watchtower, Yeah Yeah Yeahs solisti Karen O'dan Highway 61 Revisited, eski Pavement solisti Stephen Malkmus'dan Ballad ofa Thin ,* 
Man veya Anthony and the 
Johnsons'tan Knockin' on Heaven's Door) 

İşte böyle nispeten yüksek # bütçeli yapımlar tüm akılları yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırırken, müzik piyasasındaki tali yolların prensi 
Bonnie Prince Billy, her zamanki gibi vakur bir yapımla tam tersi istikamete yöneldi, belli ki riayet ettiği kendi “seçkisiyle” karşımıza çıktı. Hediyesi; yeni bir Prince Billy bestesi oldu. 

Ask Forgiveness'ın açılışını, orijinali Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Mickey Newbury'e ait | Came Here to Hear The Music yapıyor. 1974 senesinde bestelenen şarkının verdiği müthiş huzurdan karanlık bir yapıbozuma geçiyoruz. Dancer in the Dark'ın üzerimize attığı karanlık hava- dan olsa gerek Björk'ün orijinalinde Thom Yorke'la seslendirdiği Vve Seen It All aynı karanlık kabın içinde, bu defa Oldham'ın sesinde gerçek hayata taşınıyor. 

Glenn Danzig'in kalın harfli, kalın kollu grubu Danzig'in ilk albümünden Am I Demon yorumu ardından “protest” şarkıcı Phil Ochs bestesi My Life albümdeki yerini alıyor. 1'm Loving The Street ise bu albümdeki tek Oldham bestesi. Mekons şarkısı The Way I Am, Frank Sinat 


Bonnie Prince Billy, her zamanki gibi vakur bir yapımla tam 

tersi bir istikamete yöneldi, 

belli ki riayet ettiği kendi 

seçkisiyle karşımıza çıktı. 


ra ile ünlenen €yeles derken bir R. Kelly (R&B şarkıcısı olan) bestesi The World's Greatest'la albüm kapanıyor. 

Palace Brothers, Palace Songs veya Palace Music mahlasıyla 1993'den beri albüm yayınlayan Wil Oldham, 1998'den sonra Bonnie Prince Billy adını kullanmaya başlamıştı. Şimdiye kadar birçok sanatçıy- 


la ortaklığı bulunan Oldham'ın 


seçtiği şarkılara getirdiği yorum- 


» lar sesi kadar benzersiz. Kafası 
© karışanlara şiddetle tavsiye olu- 


;# nur. 

Gerek seçtiği şarkılar, gerek getirdiği yorumlara bakıp da albümün ismiyle ilgili fikrimizi söyleyecek olursak; Bonnie Prince 
Billy önümüzdeki bir 10 yıl daha mütevazılıkta kimseye yerini bırakacağa benzemiyor, deriz. 


Gülşah Güray 
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Kısa haberler 


m lou Reed, 2. Dünya 
Savaşı'nın başlarında 
Japon askerlerinin saldırısı sonucunda gerçekleşen Nanking katliamını anlatan film için Gravity ve Safety 
Zone adında iki yeni şarkı yazdı. 


m Gitarist ve vokalist 
Kevin Shields, grubu 
My Bloody 
Valentine'ın tekrar bir araya geleceğini doğruladı. 


m Punk hareketinin doğum yeri olarak kabul edilen CBGB's'i satın alan John 
Varvatos mekanın bir erkek giyim mağazası olacağını söyledi. 


mz Moby, bağımsız ve henüz öğrenci olan film yapımcılarının www.mobygratis.com adresinden parçalarını ücretsiz kullanmaları için izin verdi. 


m The Smiths'in geçmişini anlatan 
DVD Inside In The 
Smiths önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak. 
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LE 2 çe ie Lullaby 
02 Kente ee e ee e am Ingenting 
b Bullets 
04 1Rayilayies. a Vietnam Cowboys 
dö “1inarstonMO01e En Honest James doz Jehnikageriye Creedence Song 
07 iie Kaleme Se Shadowplay 
08 aveGadanı e rel Kingdom 
Yüzdaşis m Ak Lord Don't Slow Me Down 10-Envelopes........ Smoke In The Desert, Eating ... 
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” “Beni yasalleğimm; farkıma varın 


z 
Bordello) 4 > > 


Carl Perkins, 1955 senesinde Blue Suede Shoes'u kaydetti. Şarkıyı, mavi süet ayakkabıları (blue sued shoes| olan erkek arkadaşının ayaklarını sürüyerek yürümesine kızan bir dansçıyı gördükten sonra yazmaya karar verdi. Bu olay Johnny Cash'in ona mavi süet ayakkabılar hakkında bir şarkı yazmasının harika bir fikir olabileceğini söylemesinden birkaç gün sonra gerçekleşmişti. O gece Perkins uyuyamadı ve bu şarkıyı yazdı. Blue Suede Shoes kayıtlar sırasında birçok değişikliğe 


uğradı, bu sırada B-yüzü Honey Don't da ortaya çıktı. Elvis Presley daha sonra şarkıyı rock 'n' roll standartlarında kaydetmişti, fakat liste başarısı kazanan Perkins'in orijinal versiyonu oldu. 


ME 96 cnece 


ROCK TARİHİNDE BU AY 
»» 3 Aralık The Who'nun 
1979 senesinde Ohio'da 
verdiği konserde 11 kişi öldü. 


»» 4 Aralık Bob Marley'e Kingston-Jamaica'daki evinin önünde suikast düzenlendi. Marley son anda kurtuldu. 


> 4 Aralık The Simpsons televizyon şovu için hazırlanan soundtrack, 
The Simpsons Sing the 
Blues 1990'da piyasaya çıktı. 


»» 6 Aralık Roy Orbison 
1988'de, 52 yaşındayken öldü. 


»» 8 Aralık Graham Nash, 
The Hollies'den ayrılıp 
Crosby, Stills and Nash'i kurdu. 


>» 10 Aralık Otis Redding geçirdiği uçak kazasında 
öldü. Henüz 26 
yaşındaydı. 


»» 12 Aralık Jerry Lee 
Lewis karısı Jane 
Mitcham'dan 
boşanmadan 13 
yaşındaki kuzeniyle evlendi. 


>» 14 Aralık Ahmet 
Ertegün 2006'da Rolling 
Stones konserinde düşmesinden 6 hafta sonra öldü. 


>» 16 Aralık Jimi Hendrix ilk 45'liği Hey Joe'yu piyasaya sürdü. 


»» 29 Aralık Marianne 
Faithfull (1946) doğdu. 


>» 31 Aralık Def Leppard davulcusu Rick Allen, geçirdiği trafik kazası sonucu Sol kolunu kaybetti. 
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s1X FLASHBACK “GEoRGE TAKE!” 


Star Trek hayranları George Takei'yi Mr. Sulu adıy- 


la tanır. 1966 yılında çevrilen ilk Star Trek dizisindeki Mr. Sulu rolüyle yıldızı parlayan Takei, bugüne kadar sayısız dizi ve filmde bu efsanevi karakteri yaşatmaya devam etti. Takei, kendisini Hollywood'un en ünlü Japon oyuncusu yapan bu dizinin başlaneıcından tam 40 yıl sonra Heroes'ta yeni bir kahrama- 


nın kimliğine büründü. Bundan böyle yeni nesil 


onu Mr. Sulu yerine Mr. Nakamura adıyla anacak. 


lim 


BUFPY THE NIP/TUGK, TEKRAR 
VAMPİRE SLAYER SOUTH PARK 


GHOST WHISPERER, DESPERATE HOUSEWIVES, ONE TREE HİLL, THE #4p0, BATTLESTAR GALACTICA o Wğ rogtamdek zorunlu değişkiMer, ewe catı resimler 


| asno | 1850 | 2000 | 2030 | 2100 2200 | 2300 | 01:00-06:00 


NIGKELODEON KUŞAĞI, ER, THE SIMPSONS, GİLMORE GİRLS, HOW | MET 24, SMALIVILLE, THE SOPRANOS, FAMİLY GUY 1, (4 YOUR MOTHER, MARRIED WITH CHİLDREN, TWO AND A HALF MEN, WATHOUT A TRACE, LAS VEGAS, HERDES, 


THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE 


Wii enbez com 


3E 1800-BATTLESTAR (| 1800THE WATHOUT BUFFY THE EE GALACTICA  SOPRANOS 21 ATRACE HEROES o VAMPIRESLAYER 
73 8 SEZONFİNAL 


ZARALIK 
PAZAR 


THE NEW 


ei 
Ef PRINCES & 
2: ADVENTURES OF GİLMOREĞİRLS GHOST WHISPERER NEON E 
-z OLD CHRİSTINE,, © ATRACE PRINCESSES k 
5. THE NEW DESPERATE 
83 EKONOMİ MARRIED WE ONETREEMİLL O ADVENTURESOF | ÇWOAND HoüsEWIVES 
2 DR g OLDCHRISNE O AHALFMEN ÖZELBÖLÜM 
5 İ 
25 
2 
z3 N ya ii CNEC-e e 
EE iz EKONOMİ 
-ğ 


TARALIK 
CUMA 


B ARALIK 
CUMARTESİ 


BARALIK 
PAZAR 


EKONOMİ ADVENTURES OF o GİLMORE GİRLS OLD CHRISTINE © 


07:00 - 17 18:10 1850 | 2000 | 20:30 21:00 22:00 


GHOST WHISPERER 


10 ARALIK 
'AZARTESİ 


El > THE NEW DESPERATE 

33 Xİ Malım WİTH ONETREEHİLL O ADVENTURESOF İNE MEN HDUSEWIVES PRIMER 
<3 REN 

E CNEC-e GER LE i 


EKONOMİ 


diz, 


CNBC-e 


12 ARALIK 
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